il ZOERSEL

Zoerselse kapelletjes
suggestieroute per fiets

langs de kapellekes ...

De zorg voor monumenten concentreerde
zich lange tijd op grote, publieke gebou-
wen. De inhoud van het begrip'monument’
isinmiddels ingrijpend veranderd en ver-
ruimd. Zois er de toegenomen aandacht
vOor interieurs en voor de meer recente
architectuur uit de 20ste eeuw.

Nieuwe thema'’s zijn aan de orde: kusterf-
goed, landbouwerfgoed, industrieel of mili-
tairerfgoed ... Maar ook de'kleine architec-
tuur'krijgt aandacht: arbeiderswoningen,
kapelletjes, funerair erfgoed, kleine maar
‘sprekende’ relicten zoals pompen, grenspa-
len, kiosken en veel meer.

klein erfgoed:
de kapelletjes

In deze brochure willen we alle aandacht
geven aan het klein, waardevol religieus
erfgoed in onze gemeente. U ontdekt meer
over de nog bestaande grote en kleine veld-
kapellen in onze drie parochies. Alwatu
leest, bracht de Heemkundige Kring samen
op basis van eerder gepubliceerde informa-
tie, die ze aanvulden met nieuwe gegevens
uit geschreven en mondelinge bronnen.

fletstocht

Het plannetje in deze brochure situeert de
verschillende kapelletjes in onze gemeente.
Per deelgemeente vindt u een suggestie-
route, die u bijvoorkeur per fiets volgt. U
kunt de routes ook aan elkaar breien en dan
hebt u meteen alle kapellen in de gemeente
gezien.
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Zoersel

In de Sint-Elisabethparochie
wordt de Mariadevotie in de
maand mei nog altijd in ere
gehouden.

Die maand vinden er tien
Mariavieringen plaats aan de
verschillende kapellen.

Leuk om weten dat de heer
Jos Verhaegen dan zelfs met
een aanhangwagen naar alle
kapelletjes rijdt, met daarop
een aantal stoelen zodat de
toeschouwers kunnen zitten
tijdens de viering.
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kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Fatima
Voorste Hoeven

Bij de familie Stuyts-Ver-
hoeven was éénvan de
kinderen zwaar ziek. Toch
kwam hij erdoor en besloot
de familie om een kapel op
terichten uit dankbaarheid.
Op1mei1949 werd de kapel
toegewijd aan Onze-Lie-
ve-Vrouw van Fatima. E.H.
Remivan de Heilige Harten
sprak het gelegenheidsser-
moen.

Later, in1982, ging Frans
Stuyts op bedevaart naar
Fatima en kocht daar tij-
dens het pausbezoek van
Johannes Paulus Il een
nieuw beeldje voor de ka-
pel. Op hetvoetstuk van het
beeld kunt u nog het woord
‘Fatima’ lezen.

kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Gratie

Jagersdreef-gemeentebos

De toenmalige eigenaarvan
het Zoerselhof had nog voér
de oorlog van 19141918 twee
gelijkaardige kapelletjes,
toegewijd aan Onze-Lie-
ve-Vrouw van Genade, laten
oprichten: één halfweg de
Torendreef en het andere op
het einde van de Torendreef,
tegen de Jagersdreef. In de
loop der jaren verdween
één kapelletje en het andere
werd grotendeels vernield.

De Heemkundige Kring nam
in dejaren '8o hetinitiatief
om het kapelletje aan de Ja-
gersdreef terug te plaatsen.
De kapel was in zijn glorie
hersteld tegen mei1984.
Het beeldje van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Gratie werd
door de Heemkundige Kring
gekocht en op 15 mei werd
de kapel door de pastoor
ingewijd. De Heemkundige
Kring zorgt nog steeds voor
het jaarlijks onderhoud.

A

kapel Onze-Lieve-Vrouw Ko-
ningin van de Rozenkrans
Achterste Hoeven

Blijkt dat eralin1735 een ka-
pelin deze straat was, maar
wel op een100-tal meter
van de huidige kapel.

De huidige kapel liet me-
vrouw Pannier-Groffiin

1960 op haar eigendom
bouwen. Op de ingemet-
selde steen in de kapel
lezen we:'8 mei 1960 mevr.
Pannier-Groffi. Pastoor Dox
trok na het lof met talrijke
parochianen op 8 mei naar
de kapel, waar het beeld
werd gewijd. Bij het overlij-
den van mevrouw Pannier
werd de kapel aan de kerk
geschonken.
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kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Den Haan

Sjauwel

Het kapelletje is afkomstig
van de Herentalsebaan,
waarin 1950 een stenen ka-
pel werd gebouwd. Het was
geplaatst tegen een boom
in de wijk Den Haan.

Drie buurvrouwen kochten
samen het beeldje en op 31
mei1953 werd de kapel in-
gezegend en toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw Zetel der
Wijsheid. De picpuspater
Sigismond hield een gele-
genheidssermoen. Met de
zusters voorop namen talrij-
ke parochianen deel aan de
plechtigheid.

In1972-1973 werd het laatste
deelvan de snelweqg E34
over Zoersel naar de Neder-
landse grens aangelegd.
Om die reden werden in
1968 drie huizen en gron-
den onteigend waaronder
afspanning Den Haan. Ook
het kapelletje onderging
hetzelfde lot.

AlbertVan Dijck bewaarde
jarenlang het Mariabeeld
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en de nis waarin het beeld
stond, op zijn zolder in af-
wachting van een nieuwe
bestemming.

In 1985 werd het kapelletje
hersteld en op 21 mei vond
een optocht van kinderen,
jeugdgroepen en Mariaver-
eerders plaats en werd het
kapelletje opnieuw inge-
wijd. Het kreeg de nieuwe
naam Onze-Lieve-Vrouw
van Den Haan.

kapel Onze-Lieve-Vrouw Altijd
Durende Bijstand
Einhovensebaan

De familie Van Aelst-Jans-
sens lietin 1948 op hun
eigendom dit kapelletje
oprichten. Louis lagin het
ziekenhuis tussen andere
patiénten die dodelijk ziek
waren. Hij maakte toen de
belofte‘als ik hier uitkom,
bouw ik een kapelletje' En
z0 gebeurde.

De kapel werd door Alfons
Bastiaens gemetseld en
op 9 mei1948 ingehuldigd
als kapel van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Altijd Duren-
de Bijstand. Pater Vervoort,
redemptorist, hield het
gelegenheidssermoen.

In 1960 werd het schilderij
in de kapel vervangen door
een Mariabeeld. De BJB-jon-
gens verzorgden de eerste
opknapbeurt. In1965 was
de kapel vervallen en werd
deze leeggehaald. De KWB
besliste om in 1979 de kapel
volledig te herstellen en het
oorspronkelijke schilderij,
dat op de zoldervan de pas-
torij lag, terug te hangen.

In de volksmond wordt
het nu nog Lisa’s Kapelletje
genoemd, naar Lisa Jans-
sens, getrouwd met Gust
Vervoort.
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kapel bij het vliegveld
Visbeek

De Visbeek vormt de grens
tussen Zoersel en Oostmal-
le. De kapel staat net so
meter op Mals grondgebied,
maar wordt wel door de
parochie van Zoersel onder-
houden.

Aanvankelijk werd de kapel
‘kapelleke van het Vos-
senbos ' genoemd. Na de
ontginning van de heide
in1923 en hetrooienvan
hetVossenbos na 1945 ont-
stond een weidevlakte en
een nieuw bosgebied. In de
periode 1952-1955 werd in dit
gebied van Oostmalle-Zoer-
sel een reserve NAVO-vlieg-
veld aangelegd.

De kapel heeft haar ont-
staan te danken aan de
oprichting van dit vliegveld.
De vrome landmeter Hous-
set, die de opmetingen
uitvoerde, had namelijk de
wens uitgedrukt een Maria-
kapel te plaatsen langs de
weg naar hetvliegveld. Hij
schonk het Mariabeeldje en
de som van 450 frank.

In1952 werd het beeld gele-
verd en op 31 mei1955 werd
het op een versierde wagen
naar het kapelletje gevoerd.
De picpuspater Anselmus
leidde de tocht en zegende
het beeld. Prentjes en me-

dailles werden bij die gele-
genheid uitgedeeld.

Het beeld is toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw van

de Wonderbare Medaille.
Onder de nis werd een af-
beelding van de medaille
ingewerkt.

kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Raad
Herentalsebaan

In een steen achteraan de
kapel staan de jaartallen:
1940-1950. Mogelijk werd de
kapel alin1940 opgericht.
De meest recente infor-
matie dateert echtervan
1943. Op 16 mei hingen de
Zoerselse BJB-jongens (nu
KLU Zoersel) namelijk een
houten nisaan een boom
met een beeld dat Onze-Lie-
ve-Vrouw van Goeden Raad
voorstelde. Een toneelvoor-
stelling zorgde voor de nodi-
ge fondsen voor de kapel.

De kapel was in de ellende
van de oorlog een toe-
vluchtsoord voor hulpzoe-
kende Zoerselaars. Er werd
toen namelijk door de Duit-
se bezetters jacht gemaakt
op jonge mannenomin
Duitsland te gaan werken.
De bevolking smeekte voor
het Lieve-Vrouwebeeld om
hulp en steun.

Toen op 22 juni1944 pastoor
Dox, Karel Janssens, Martha
Goossens en Maria Daems
werden gevat en werden
meegevoerd naar de gevan-
genisin de Begijnenstraatin
Antwerpen, kwamen hon-

derden parochianen hier
dagelijks bidden voor hun
vrijlating.

Na de oorlogsperikelen
werd besloten een blijvend
gedenktekenin devorm
van een stenen kapel op
terichten. De houten nis
verhuisde naar de wijk Den
Haan. Eenomhalingin de
kerk bracht13.831frank
op. Op 3julitgso werd de
eerste steen gelegd en op
24 september werd de ka-
pel ingewijd. Met ruiters
voorop trok een stoet van
parochianen na het lof naar
Einhoven.

Op19 maart19s1was er
een boeteprocessie naar de
kapel. De BJB'ers droegen
op hun schouder het grote
Christusbeeld, dat zij als ge-
schenk tegen de gevel hin-
gen. Beelden van de Heilige
Rita en de Heilige Gerardus
Majella werden geschonken
door de parochianen.

Ook de familie Van de Put
van het Zoerselhof leverde
een bijdrage. Het klokje dat
vroeger aan de zijgevel hing
van het Zoerselhof werd

in de kapel opgehangen.
Het jaartalin het klokje 1717
toont aan dat het klokje
ouder is dan Zoerselhof
zelf. Wellicht komt het

van de vroegere woning
van de plaatselijke overste
van Sint-Bernards. In 1956
werd de kapel door Lode
Jacobs-Engels geschilderd
enin1975 zorgde Augusta
Baeten uit Lier voor een
opfrissing.

In de maand mei gaat men
nog steeds al biddend van
de kapel aan de Kapelstraat
naar deze kapel, waar dan
een misviering plaatsvindt.

Mariakapel
Kapelstraat-Herentalsebaan

Totin1961 hing het kapel-
letje aan een eikenboom,
vandaar de vroegere bena-
ming Onze-Lieve-Vrouw
aan de Eikenstronk. Over
de oudste kapel schrijft M.
Van der Auwera-Uytroeven
in1932:"Het hangt er sedert
onheuglijke tijden... Het
huidige beeldje is er een
Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes voorstellende. Wat
het voordien was?”

Bij een storm waaide de zie-
ke boom om. De buurtbe-
woners sloegen daarop de
handen in elkaar en bouw-
den een nieuwe kapel op
ongeveer dezelfde plaats.
In1964 werd de kapel inge-
zegend. Het huidige beeld
stelt Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes voor. In een
baksteen aan de achterkant
is hetjaartal 2001 aange-
bracht.

kapelletje
Salphensebaan

Waar de Visbeek de grens-
scheiding vormt met Oost-
malle, staat het kapelletje
in de vorm van een verkleind
model van een basiliek.
Onder de nis staat: 1927-1952
KL BJB.

De kapel werd op 4 meiin
1952 opgericht naar aan-

leiding van het 25-jarig
bestaan van de jeugdbewe-
ging BJB, later KLJ.

Vooral deze kapel is vaak
het doelwit geweest van
vandalenstreken. E&n keer
moest de kapel zelfs, to-
taal vernield, uit de gracht
worden gehaald. Fons
Schrijvers, die de kapel
onderhoudt, weet zelf niet
meer precies hoe dikwijls
het glasalis hersteld en
hoeveel Mariabeelden ze al
vervangen hebben.
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kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes
Kievitheide

In het begin van de oorlogs-
jarenvond hier op 25 mei
1941 de eerste Mariahulde
plaats.

De kapel wordt ook wel het
‘kapelletje van Jef Bogaerts'
genoemd, die het plaatste.

De gemeente heeft het op
zich genomen om de ver-
nieuwde kapel een eindje
verder op gemeentegrond
een nieuwe bestemming te
geven.

herdenkingskapel
Veldstraat

Bij het uitbreken van de
oorlog is op deze plaats een
Frans vliegtuig neergestort

waarbij de piloot in vlam-
men omkwam. Een bordje
vermeldt:’André Hertaut +
11 mei1940 Frans vliegenier.
Aan de binnenkant van het
glasis er een tekst over de
verongelukte commandant
André Hertaut.

Het kapelletje werd in 1955
geplaatst door de familie
Grootjans-Claes

In 1988 werd het kapelle-
tje zwaar beschadigd. De
Heemkundige Kring heeft
het volledig hersteld en
er een nieuw beeldje voor
gekocht.

kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten
Krekelenberg 41

IN 1946 bouwde de familie
Van Hofstraeten dit kapel-
letje. De kapel werd ook
‘kapelletje van Julie Van
Hofstraeten genoemd. De
intussen verdwenen kapel
staatin dit overzicht ver-
meld, want de familie heeft
plannen om op een andere
plaats deze kapel terug op
terichten.

Lieven Sanders, die in huize
‘De Krekel"in de Krekelen-
berg 86 woonde, vereeu-
wigde het kapelletje in een
schilderij. Hugo Sanders
schonk het schilderijaan de
Heemkundige Kring die het
een plaats heeft gegevenin
het Heemhuisje.

In afwachting van de her-
opbouw heeft Jos Verhae-
genin mei 2014 een ander

kapelletje geplaatst, dat
later wellicht een andere
bestemming krijgt.

Sint-Jozefkapel
Krekelenberg

Vroeger stond de kapel op
de hoek van de Kerkstraat
en Krekelenberg. Na het
rechttrekken van de weg
naar Sint-Antonius kwam
de kapel wat verderin de
zijstraat terecht. In de pas-
torie staan de beelden van
Sint- Petrus en Sint-Paulus,
die geschonken waren door
Anna Bartolomeeussen

en die voordien in de kapel
stonden als onderdeel van
een oude apostelbank.

Op een koperen plaat staat
bondig de geschiedenis van
de kapel met de volgende
tekst: 'Deze kapel toegewijd
aan de Heilige Jozef werd
kortvoor 1843 gebouwd.

In dat jaar werd het altaar,
gemaakt en geplaatst op

6 meirt 1843, betaald door
de pastoor van Zoersel. Het
moest dienen als rustaltaar
voor de processie. Op 10
december1877 werd deze
kapel met erf (+ 15 centi-
aren) door Maria Cecilia
Selderslaghs, vrouw van
Johannes Baptista Lam-
breght, geschonken aan de
kerkfabriek van Zoersel. In
2002 werd ze volledig ge-
restaureerd door vakkundig
personeel van de gemeente
Zoersel!

Tijdens de processie, die op
het einde van de jaren'6o in
onbruik geraakte, werd er

tweemaal halt gehouden
voor een korte plechtigheid:
bij het intussen verdwenen
kapelletje op het pleintje bij
de hoek Dorp-Westmalle-
baan en bij de Sint-Jozefka-
pel. Op de grond en de vloer
van de kapel werden dan
met wit en gekleurd zand
versieringen aangebracht.
Maar met het verdwijnen
van de processie kwam ook
aan dat gebruik een einde.

deelgemeente

Halle

Ook in de parochie van Halle
wordt de Mariadevotie in de
maand mei in ere gehouden.
Tijdens de meimaand wordt
er elke vrijdagavond een Ma-
riahulde gehouden aan een
Halse kapel.

kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Raad
Berkenlaan-De Blokskens

In mei1952 hebben de
BJB-jongens en meisjes van
Halle het kapelletje ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Raad geplaatst langs
de weg naar Zandhoven.
Toen in1959 de nieuwe weg
werd aangelegd en 20 me-
ter opgeschoven, kwam het
kapelletje achter de nieuwe
huizen terecht op de toen-
malige Kerkhofweg (nu De
Blokskens). Op de voorzijde
staat de tekst:'Moeder van
goeden raad bescherm onze
jeugd en onsvolk.

boomkapelletje
Landweg

De huidige bewoners
plaatsten het kleine boom-
kapelletje.

boomkapelletje
naast Bezoekerscentrum Zoerselbos

Het vroegere kapelletje is
nog op oude foto's van het
Boshuisje te zien. Later ge-
raakte het verwaarloosd en
rond 1970 werd het totaal
vernield. De Vrienden van
het Zoerselbos hebben een
nieuw kapelletje gehangen,
dat door kunstenaar Marc
De Roover werd gemaakt.
Pastoor Janssens heeft het
in1975 ingewijd.

boomkapelletje
Berkemei-Zoerselbos

Op het einde van de Berke-
mei tegen het Zoerselbos
staat een respectabele eik.
Hier hing sinds mensen-
heugnis een boomkapel-
letje, zoals men vaak op
kruispunten van belangrijke
wegen vindt. De weg van
Zandhoven naar Brecht
kruiste hier met éénvan de
twee wegen van Halle naar
Zoersel.

Het kapelletje was eind
jaren 7o van devorige eeuw
verdwenen. De toen nog
jonge vereniging'Vrienden
van het Boshuisje en het
Zoerselbos' besloot twee
nieuwe kapelletjes te voor-
zien: één aan het Boshuisje
bij de traditionele ingang
van het Zoerselbos en één
op het einde van de Berke-
mei. Kunstenaar Marc de
Roover ontwierp en reali-
seerde beide kapelletjes.
Dat van de Berkemei was
geschilderd in groen en
rood, maar spijtig genoeg
werd hetin de jaren’'go het
slachtoffer van vandalisme.
Gelukkig bestond er nog
een planvan het originele
ontwerp. Herman De Co-
ninck van de'Vrienden' heeft
het deskundig gerestau-
reerd en sinds 2013 waakt
hetaan één van de toegan-
genvan het Zoerselbos.
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kapelletje van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Lourdes
Medelaar-\orse Beemden

Op devoorzijde staat
‘Moeder van goeden raad
bescherm onze jeugd en
onsvolk' Hier stonden
aanvankelijk twee houten
kapelletjes op een paal
naast elkaar: één toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes en het andere toe-
gewijd aan Bernadette. Het
laatste is verdwenen.

kapelletje van Onze-Lie-
ve-\rouw van Pellevoisin

Sint Martinusstraat-Lotelinglaan

In de kapel staat de tekst:
‘Dank Onze-Lieve-Vrouw
van Pellevoisin, Moeder van
Barmhartigheid voor al de
wonderen door haar mid-
delaarschap bekomen - 31
mei1931.

Een vroeger houten kapel-
letje, eveneens toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw van
Pellevoisin, stond tegen een
lindeboom vlak tegenover
de huidige apotheek. Het
werd er omstreeks 1910
geplaatst door mevrouw
Courtoit, een dame uit Ant-
werpen die een bijzondere
verering had voor Onze-Lie-
ve-Vrouw van Pellevoisin

en daar meerder keren op
bedevaartreis was geweest.
Toen die mevrouw in Halle
kwam wonen, bouwde ze in
haar tuin het huidige stenen
kapelletje.

Van 14 februari tot en met

8 december 1876 verscheen
in Pellevoisin de Heilige
Maagd Maria aan de 32-ja-
rige Estelle Faguette, die

op dat moment stervende
was. In totaal zou zij 15 keer
als Onze-Lieve-Vrouw van
Genade verschenen zijn.

Bij de vijfde verschijning
genas Estelle van tubercu-
lose en acute peritonitis
(buikvliesonsteking). Tegen-
woordig is er een jaarlijkse
bedevaart tijdens het laat-
ste weekend van augustus
waarbij circa15.000 bezoe-
kers zich verzamelen bij het
Sanctuaire Notre-Dame de
Pellevoisin.

kapelletje van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Gratie

Driesheide-Pannenhuisstraat

Op de weg van Halle naar
De Ploeg op de Driesheide
staat naast de weg het
stenen kapelletje van On-
ze-Lieve-Vrouw van Gratie.
Wellichtis het éénvan de
oudste kapelletjes in Halle.
In het oude kadaster van
1826 staat het kapelletje
reeds vermeld op gemeen-
tegrond.

Boven de deur las men:
"Wees gegroet, Maria vol
van gratie’. Dit kapelletje
was het rustpuntvan de
processies in Halle. Deze
gingen uit op 15 augustus en
de zondag na Sacraments-
dag. Bij deze gelegenheid
werd het kapelletje bijzon-
derversierd. Van het kapel-
letje naar de weg werd met
zavel een pad aangelegd,
afgeboord met bloemen en
groen. Dat pad mocht al-
leen betreden worden door
een priester met het Heilig
Sacrament.

kapel Sint-Jozef
Liefkenshoek-Watermolen

Op Liefkenshoek, op de
kruising van twee wegen,
staat een stenen kapel die
toegewijd is aan Sint-Jozef.
Zeis tamelijk oud want
reeds in 1840 werd er tij-
dens de maand maart, de

maand die toegewijd is aan
Sint-Jozef, een heilige mis
opgedragen. Vroeger was
de kapel tijdens dezelfde
maand s zondagsnamid-
dags geopend en werd er
gebeden en werden kaarsen
geofferd.

Op de kapel staat op de
voorgevel"H. Jozef. Bid voor
ons” In 2011 werd de kapel
volledig gerestaureerd door
de gemeente.
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kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes

Liefkenshoek-Halmolenweg

Dit was blijkbaar het twee-
de kapelletje dat de B)B-jon-
gerenin Halle oprichtten
als nagedachtenis aan hun
Lourdesreisin1963. Boven-
aanvinden we de initialen
‘BJB' terug.
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kapelletje van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Bijstand
Sniederspad-De Bergen

Een zekere JozefVan de
Nieuwenhuysen zag hier
op het einde van de vorige
eeuw Onze-Lieve-Vrouw
spreken. Een broer van
hem, die in Brussel woonde,
vertelde dit voorval aan een
zekere Eduard Evely, die zeer
welgesteld was. Deze raad-
deVan de Nieuwenhuysen
aan er een kapel te bouwen
en beloofde dat hij voor de

kosten zou instaan. Twee
arduinen stenen bevestigen
ditverhaal. Opdeeneiste
lezen”).V.D.Nieuwenhuysen
Halle1900" en op de andere
“Eduard Evely Bruxelles
1900". Boven de deur staat
“Onze Lieve Vrouw van Bij-
stand. Bid voor ons”. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog
was dit het geliefkoosde
gebedsoord voor de Halle-
naren.

deelgemeente

Sint-Antonius
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kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Bijstand
Zoerselsteenweg-Achterstraat

In de publicatie'Sint-Anto-
nius 150 jaar kerk 1854-2004'
schrijft Jos Sleeckx dat bij
het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog op 29 okto-
ber een plechtigheid plaats-
vond aan de ingangspoort
van de trappistenabdijin
Westmalle. Daarbij werd
plechtig beloofd een dank-
kapel ter ere van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Bijstand op te
richten, indien de parochie
van alle oorlogsrampen zou
gespaard worden. Tijdens
de oorlog werd op de eerste
zondag in mei telkens de
belofte hernieuwd.

Sint- Antonius bleef inder-
daad grotendeels gespaard
enin1947 werd de belofte
waargemaakt. Een neo-ro-
maanse dankkapel met
torentje werd gebouwd

met de hulp van vele hel-
pende handen en dankzij
giften kon de kostprijs van
132.000 frank snel worden
betaald.
Op15augustus 1947 werd de
kapel ingewijd door Rober-
tus Eyckmans, abt van de
trappistenabdij. De overste
van het klooster van de
paters picpussen in Zand-
hoven, nu huis Hooydonck,
hield het gelegenheidsser-
moen.

Binnen staat in steen'Uit
dank voor uw bijstand in
den oorlog 1940-1945". Bui-
ten lezen we boven de deur
in een medaillon ‘Uit dank
aan OLVvan Bijstand 1940-
1945

kapellen op het domein van
Bethanién

De zusters norbertinessen
hebben op het domein
Bethanién uiting gegeven
van hun devotie door twee
kapellen, een Lourdesgrot
en beelden op te richten.

De Lourdesgrot, de Sint-Jo-
zefkapel en een Sint-Anto-
niuskapel werden in1924-25
door de zusters eigenhandig

gebouwd. Dat blijkt uit het
dagboek van zuster Isidora:
“Ook bouwden de Zusters
met eigen hand de grot ter
ere van Onze-Lieve-Vrouw
in Lourdes, een kapelleke ter
eerevan den H. Antonius en
vandenH. Jozef".

Mariakapel
Kwikaard 68

Deze boomkapel werd
omstreeks 1934-35 door
Edmond Hertoghs opge-
richt uit dankbaarheid na
een voorspoedige genezing.
Aanvankelijk stond de kapel
wat verderop aan de andere
straatzijde, maar om één

of andere reden dreigde de
kapel te verdwijnen. Jozef
Van Looveren heeft daarop
de kapel op zijn eigendom
tegen een eikenboom ge-
plaatst.

kapelletje
Kerkhoflei-Sint-Teunisplein

Over het ontstaan van deze
kapel ontbreken voorlopig
gegevens. Een gelovige met
bijzondere Mariadevotie
heeft wellicht uit dankbaar-
heid deze kapel laten plaat-
sen. Of heeft de kapel iets
te maken met het vroegere
kerkhof?

kapelletje
Paul Edwinlaan

Toen de huidige eigenaar,
Jos Zagers, het terrein
kocht, stond het kapelletje
alvermeld in de notariéle
akte. Jos Zagers heeft het
eenvoudige houten kapel-
letje ingemetst en neemt
het onderhoud op zich. Hij
bouwde daarnaast een grot
met daarin een Mariabeeld
en religieuze platen.
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Mariakapel
Hendrik Consciencelaan

De vrome juffrouw Joanna
Brosens heeftin de Hendrik
Consciencelaan verschil-
lende percelen bouwgrond
verkochtin het jaar1976.
Eén perceel werd aan het
bisdom geschonken. Het
testamentvan Joanna Bro-
sens stelde dat het bisdom
daar dan een devotiekapel
moest oprichten.

Op 29 oktober1977 werd de
kapel ingewijd door Mqr.
Raes, vicaris-generaal van
het bisdom Antwerpen. Het
St-Ceciliakoor van Sint-An-
tonius luisterde de plech-
tigheid op. Notarieel zou
vastgelegd zijn, dat de kapel
25 jaar moest blijven staan.
De grond is inmiddels ver-
kocht, maar de eigenaar, de
heer Roeland Van Dessel,
wil meewerken om de ka-
pel op zijn eigendom meer
vooraan te brengen.




