
Brieven aan Sint-Paulus     januari 2024   1702 

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en op de eerstvolgende 

sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten 

zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de 

Schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. 

Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea 

 

 

 

De financiering van de ramen in onze Sint-Pauluskerk. 

Onze Kerkraad kon de schuine dakramen in onze Sint-Pauluskerk vervangen: 

- Met eigen middelen, vroeger opgespaard dank zij de inbreng van vele mensen, 

- De gewaardeerde inbreng van onze gemeentebesturen Malle en Zoersel en 

- De financiering van het Vlaamse Gewest. 

We zijn enorm dankbaar voor deze steun.   

Nu de verticale ramen.  In onze Kerkraad zitten mensen die kunnen rekenen.   

- De kost voor de raamisolatie is één zaak. 

- In onze kerk staat de minimumtemperatuur constant op 10° - dat is nodig voor 

het gebouw, de kunstwerken en het orgel -, een aantal uren per week wordt dat 

17° voor erediensten en allerlei initiatieven. 



- Dat aantal verwarmingsuren is niet zoals in een huishouden, het gemiddelde ligt 

tussen 5 à 6 initiatieven per week.   

Uit de energiewinst door de vervanging van de schuine dakramen, konden we 

uitcijferen dat de vervanging van verticale ramen (in de hal van de kerk, aan het 

tabernakel en aan het altaar) voordeel zou opleveren, op gebied van comfort, maar ook 

financieel.   

 

 

 

Van wie is de Sint-Pauluskerk? 

De officiële eigenaar van onze kerk is de Kerkraad (Kerkfabriek) van de Sint-

Paulusparochie. Dat is een verkozen orgaan.  Lid zijn van de Kerkraad is puur 

vrijwilligerswerk.  Deze mensen steken heel veel tijd en ook geld in deze taak. De zorg 

voor het gebouw en de eredienst brengt een grote verantwoordelijkheid mee.   

Zij willen dat ons prachtige kerkgebouw zoveel mogelijk ter beschikking staat van de 

gemeenschap en maken er een punt van dat het overdag open is voor iedereen die er 

wil verpozen of een stiltemoment zoekt.  De insteek is dat de kerk van ons allemaal 

is, van iedereen die er gebruik van wilt maken, van iedereen die een centje achterlaat 

of er vrijwilligerswerk doet.   

 



Reacties op ons ramenproject. 

1. Toen we de schuine ramen vervingen, vroeg men ons: “Waarom kregen we niet 

de gelegenheid om een steentje bij te dragen?”  

Voor de schuine ramen was er voldoende steun van de overheid.  Voor de financiering 

van de verticale ramen lukt het niet helemaal met de overheidsinstanties, wel met onze 

gemeentebesturen, deze keer niet met het Vlaamse Gewest.  Dus lanceren we een 

oproep voor sponsoring.   

2. We kregen een spontane reactie, waarvoor dank.  “Kerkraden zij rijk, waarom 

durven jullie geld vragen?”   

Vele parochies kregen in de loop van hun geschiedenis schenkingen, erfenissen, …. 

Onze Sint-Paulusparochie is jong en op dat vlak arm.  De paters Trappisten schonken 

de gronden waarop onze kerk en het Zaaltje gebouwd zijn.  Bij de opsplitsing met de 

Sint-Martinusparochie kregen we nog een perceel landbouwgrond, gelegen aan de 

autostrade.  De opbrengst hiervan is heel beperkt.  Maar verder moesten we onze eigen 

boontjes doppen. 

- Onze Sint-Pauluskerk, het gebouw, is helemaal gefinancierd door parochianen 

en hun vrijwilligerswerk met hulp van sponsors, onder andere de abdij. 

- Idem voor het Zaaltje.   

 

 

Geïnteresseerd in de financiën van onze parochie? 

Onze parochie bestaat uit 2 rechtspersonen: 

- De Kerkraad, die instaat voor het materiële rond de eredienst, 

- De VZW Sint-Pauluscentrum, die het Zaaltje uitbaat en met de opbrengst 

daarvan de vrijwilligers van de parochie en andere goede doelen ondersteunt.   

Als ge meer informatie wilt, laat het ons weten.  Als er voldoende geïnteresseerden 

zijn, richten we hierover een avondje met alle jaarrekeningen in.  



3. Worden de namen van mensen die bijdragen vermeld op het bord in de kerk?   

Openbare besturen en bedrijven zullen vermeld worden.  Enkel als ze dit 

uitdrukkelijke wensen, zullen particulieren vernoemd worden.  Wil je liever anoniem 

blijven, dan wordt dat zeker gerespecteerd.   

4. Wat gebeurt er met de kerk in de toekomst? 

Dat weten we niet.  Het is wel onze taak om dit prachtig stuk patrimonium als een 

goed huisvader te beheren en in optimale omstandigheden door te geven aan de 

volgende generatie.   

Het aantal gelovigen vermindert, zegt men.  Er komen inderdaad minder mensen naar 

de weekend-vieringen.  Er is echter een grote behoefte aan spiritualiteit en zingeving.  

- Dat stellen we vast rond Kerst.  Meer dan 700 mensen woonden de kerstvieringen in 

onze kerk bij.   

- Voor Bidboek, een toneelvoorstelling rond gebed en geloof kwamen meer dan 250 

mensen opdagen.   

- Talrijke vrijwilligers zorgen voor muziek, voor bloemen, voor het onderhoud.  Ook 

dat is een vorm van geloof en gebed.   

- …… 

 

Foto’s MM. 

In een wereld vol beelden en geluiden heeft een plaats die uitnodigt tot rust en 

bezinning – gebed – zin, is ze zelfs noodzakelijk.  Dat willen wij aan onze 

gemeenschap, in de ruimste betekenis van het woord, aanbieden.   

Meelhelpen aan de financiering van de verticale ramen kan door storting op deze 

rekening BE17 1460 5474 5121 met vermelding “ramen” 

Hartelijk dank voor alle hulp hierbij.   



Gebedsintentie van onze Paus Franciscus 

Onder de meest kwetsbaren onder ons  zijn de mensen met een beperking.   

Sommigen van hen lijden onder afwijzing, gebaseerd op onwetendheid, op 

vooroordelen waardoor ze gemarginaliseerd geraken.  Civiele instellingen moeten 

projecten ondersteunen waardoor zij toegang krijgen tot onderwijs, werk en ruimtes 

waar hun creativiteit tot uiting komt.   

Er is behoefte aan programma’s en initiatieven die inclusie bevorderen.  Bovenal 

hebben we grote harten nodig die willen begeleiden.   

We moeten onze mentaliteit bijschaven om open te staan voor de bijdragen en 

talenten voor deze mensen met andere mogelijkheden, zowel in de maatschappij als 

in het leven van de kerk.   

Dus betekent het creëren van een volledig toegankelijke parochie niet alleen het 

verwijderen van fysieke barrières, maar ook stoppen met praten over “hen” en 

beginnen met spreken over “ons”.   

Laten we bidden dat mensen met een beperking in het middelpunt van de 

belangstelling komen te staan en dat instellingen inclusieprogramma’s bevorderen die 

hun actieve deelname vergroten.    

 

 

 

 

 In memoriam Charles Van Staey 

Op dinsdag 16 januari had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Charles Van 

Staey.  Hij werd geboren te Merksem op 23 januari 1946 en overleed te Malle op 9 

januari 1924.  We kregen deze teksten. 

Charles heeft samen met zijn ouders en zus in Merksem gewoond.  Hij heeft er 
fijne jaren gekend en heeft er school gelopen. Zijn ouders en zus Josée waren 
vele jaren het middelpunt in zijn leven.  



Naast zijn ouderlijke thuis was ook zijn werk zeer belangrijk voor hem.  In de 
reklame wereld wist hij zijn weg te vinden, zijn hele beroepsloopbaan heeft hij 
gewerkt bij het zelfde bedrijf tot hij aan zijn pensioen toe was.   
 
Rood Wit de kleuren van Den Antwerp, ook zijn kleuren want hij was een echte 
supporter van Den Antwerp.  Zijn gehoor heeft wel wat meegekregen van het 
supporteren want dat was de laatste jaren toch wel veel verminderd, waardoor 
het sociaal contact ook verminderde. 
 

 
 
 Een stukje tekst van Charles uit De Dennenklapper    
“Ik ben Charles Van Staey en ik ben 77 jaar. Sinds enkele weken vertoef ik op 

Zilverlinde, maar ik ken De Dennen al heel lang. Ik heb 17 jaar in één van de 

assistentiewoningen gewoond.  Op een nacht voelde ik me niet goed, en na een 

paar onderzoeken  is er besloten om me naar de revalidatie te doen. Terug naar 

mijn flatje was geen optie meer,  maar ik begin het ondertussen wel gewoon te 

worden hier op Zilverlinde.  Ik hoop dat we veel op uitstap gaan, want dat doe 

ik graag!”           

Tijdens zijn verblijf in de assistentiewoningen mochten ze hem verwelkomen bij 

tal van activiteiten zoals : bij het maandelijks ontbijt voor de bewoners van de 

assistentiewoningen bij uitstappen en ook bij andere activiteiten in de 

cafetaria. De medebewoners en de goede zorgen van het personeel hebben er 

mede voor gezorgd dat De Dennen wel degelijk zijn thuis geworden was en van 

hieruit gaat hij naar het Hemels paradijs waar zijn ouders hem opwachten en 

hij voor eeuwig mag Thuis komen.  

In gebed vertrouwen wij Charles toe aan Ons Heer. 

 



Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) 

voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het zondagsaperitief op de eerste zondag van elke 

maand.  Volgende keer is dat op 4 februari.   

- woensdag 24 januari 

                          14u.  Kring 12.  

- donderdag 25 januari 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

 

- zaterdag 27 januari  

      10u.  Uitvaart van Frank Vandooren 

      18u.  Eucharistieviering.  

- zondag 28 januari.   

                          11u. Gebedsviering.  

 

- maandag 29 januari.  

      14u.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 30 januari.  

      20u.   Parochieteam. 

- woensdag 31 januari 

                          14u.  Kring 12.  

- donderdag 1 februari. 

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluskoor. We bereiden Pasen voor. 

- zaterdag 3 februari 

      14u30.  1e communie voorbereiding 

      18u.  Gebedsviering.   

- zondag 4 februari   

                          11u. Eucharistieviering. 

      12u. Het Zaaltje is open voor het zondagsaperitief         

 

- maandag 5 februari 

      9u30.  Ad Infinitumkoor repetitie 

                          13u30. kaartnamiddag 

- woensdag 7 februari 

                          14u.  Kring 12.  

      19u30.  Kerkraad 

- donderdag 8 februari 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

- zaterdag 10 februari. 

      18u. Eucharistieviering.  



- zondag 11 februari.   

                          11u. Gebedsviering.  

 

- maandag 12 februari.  

      14u.  Kaartnamiddag. 

      20u.  Parochieteam 

- woensdag 14 februari 

                          14u.  Kring 12.  

- donderdag 15 februari 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

- zaterdag 17 februari. 

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 18 februari.   

                          11u. Eucharistieviering 

 

- maandag 19 februari.  

      14u.  Kaartnamiddag. 

 

Tot volgende keer!! 

 


