
Brieven aan Sint-Paulus     maart 2024   1705 

“De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie.” 

Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die man komt niet van God, want Hij 

onderhoudt de sabbat niet.” 

Anderen zeiden: “Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?” 

Zo was er verdeeldheid onder hen. 

Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: “Wat zegt gijzelf van Hem, daar 

Hij u toch de ogen geopend heeft?”  Hij antwoordde: “Het is een profeet.” 

 

 

 

 

De goede week komt dichterbij. 

In onze Sint-Pauluskerk zijn er, buiten de gewone weekenddiensten, 

verschillende initiatieven.  Hier komen ze. 

- Zaterdag 23 maart om 18u. : eucharistieviering met palmwijding. 

- Zondag 24 maart, Palmzondag om 11u.: mis met palmbedeling. 

- Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, om 15u. Kruisweg. 

- Zondag 31 maart, Pasen, eucharistieviering, feestelijk opgeluisterd door 

het Sint-Pauluskoor met begeleiding van strijkkwartet en orgel-piano.   

Het Sint-Pauluskoor brengt in de Paasviering Zuid-Amerikaanse klanken.  We 

willen iedereen verrassen met een verkorte versie van de mis van Palmeri, een 

Argentijnse componist.   

 

 



In de andere kerken van Malle en Zoersel, zijn er ook diverse vieringen. 

PALMZONDAG:  

- Sint-Laurentius: 9u. eucharistie met palmwijding/  

- Sint-Martinus Westmalle: zaterdag 19u. eucharistie met palmwijding en 

zondag 9u. woord-en communiedienst/  

- Sint-Paulus: zaterdag 18u. eucharistie met palmwijding en zondag 11u. woord- 

en communiedienst met gewijde palm/ 

- Sint-Elisbeth: 9u. eucharistie met palmwijding/  

- Sint-Antonius-Abt: 11u. eucharistie met palmwijding/ 

- Sint-Martinus Halle: zaterdag 18u. eucharistie met palmwijding, zondag 

gebedsdienst 

 

BOETEVIERING MET PERSOONLIJKE BELIJDENIS: Sint-Antonius-Abt 

18u30, dinsdag 26 maart 

PERSOONLIJKE BELIJDENIS: Sint-Antonius-Abt op Goede Vrijdag 10-12u/ 

Sint-Laurentius op Stille Zaterdag van 10-12u 

WITTE DONDERDAG: Sint-Antonius-Abt 20u eucharistieviering met 

voetwassing 

GOEDE VRIJDAG: Kruisweg om 15u in alle kerken van de Pastorale Eenheid, 

in Sint-Martinus Halle wordt aangesloten bij WZC Halmolen/ Sint-Antonius-

Abt 20u Kruiswake 

PAASWAKE: Sint-Antonius-Abt om 20u 

PASEN:  

- Sint-Antonius-Abt: 11u eucharistieviering/  

- Sint-Elisabeth: 09u eucharistieviering/ Sint-Martinus Halle: 09u 

eucharistieviering/  

- Sint-Laurentius Oostmalle: 11u eucharistieviering/  

- Sint-Martinus Westmalle: 09u eucharistieviering/ 

- Sint-Paulus Malle-Zoersel: 11u eucharistieviering 



Something to live 
 
Wanneer ik wandelde onder ijsblauwe lucht 
voelde ik mij ijspegel aan glazen takken 
en ben ik mijn voetstappen geworden 
langs koudbrokkelende velden 
 
Toen ik bij Arabische woestijnen was 
droomde ik de zandkorrels te zijn die ritsten 
als zijden golven onder mijn stap 
en voelde ik mij trouwe kameel 
met sterke platte voeten 
Ik kende de colibri, klein hangend helicoptertje, 
zijn liefdeslied voor de Hybiscus 
Ik kende de Santa Anna winden 
en wist hun streling langs mijn gezicht 
 

 
 
Later voelde ik weer de pelsen warmte 
de sluipgang van ons Minnekepoes 
en zag ik de melkwitte wolkenflarden 
een schaapje, een torenhoge reus 
een langgerekte voet die op de aarde wil dansen 
Ik was de Noordzeemeeuw 
een blanke pluim uit haar tooi 
haar schrille kreet, haar surfen op de wind 
Ik droomde het komen en gaan van getijden 
ik zelf een zoute druppel 
zo klein in de grote oceaan 
 
En was ik dat alles, mijn God 
ik kende geen drang om dit te verlaten 
Nù ben ik hier in vormen gevat, 
làter waar Uw liefde alle vormen omvat. 
 
LL. 



Broederlijk Delen 

 
Je kan er niet naast kijken.  In onze kerk hebben vrijwilligers (hartelijk dank) een 

opstelling gemaakt in de hal en aan het altaar.   

 

Onder het thema “SAMEN”, worden wij uitgenodigd – aangezet – om mee na te 

denken over wereldproblemen: armoede, klimaat, ongelijkheid, ……   

 

Veel mensen zetten daarom acties op het getouw om woorden in daden om te zetten.   

In onze parochie neemt dat 2 vormen aan. 

- Soepverkoop na de missen van zaterdag 23 maart 18u. en zondag 24 maart 

(Palmzondag) 11u.  Nergens smaakt een soepje zo lekker!!!! 

- De omhalingen in het weekend van 9 en 10 maart en op Pasen, gaan ook naar 

dit goede doel. 

 

Zin in meer informatie?  Breng dan een bezoekje aan de website van Broederlijk 

Delen:   Broederlijk Delen | Tot iedereen mee is 

 

 

 
 

 

Gebedsintentie van onze Paus Franciscus 

Deze maand wil ik jullie een verhaal vertellen dat een weerspiegeling is van de kerk 

van vandaag. Het is een verhaal van een weinig bekende getuige van het geloof.   

Tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp op Lesbos zei een man tegen me: 

“Vader, ik ben moslim.  Mijn vrouw was christen.  Terroristen kwamen, keken naar 

ons en vroegen naar ons geloof.  Ze zagen mijn vrouw met het kruisbeeld en zeiden 

dat ze het op de grond moest gooien.  Ze deed dat niet en ze sneden haar voor mijn 

ogen de keel over.” 

Ik weet dat hij geen wrok koesterde.  Hij concentreerde zich op het voorbeeld van 

liefde van zijn vrouw, een liefde voor Christus die haar trouw deed zijn tot in de dood.   

https://broederlijkdelen.be/


Broeders, zusters, er zullen altijd martelaren onder ons zijn.  Het is het teken dat we op 

de goede weg zijn.  Iemand die weet waarover hij het heeft, vertelde me dat er nu meer 

martelaren zijn dan in het begin van het christendom.   

De moed van de martelaren en hun getuigenis is een zegen voor iedereen.   

Bidden wij dat zij die, in verschillende delen van de wereld, jun leven riskeren voor 

het Evangelie, de kerk mogen besmetten met hun moed, hun zendingsdrang.   

 

 

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) 

voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand.  Volgende keren is dat op 31 maart, Pasen en op 7 april.   

 

- woensdag 6 maart 

                          14u.  Kring 12.  

- donderdag 7 maart 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

- zaterdag 9 maart. 

      18u. Eucharistieviering.  

- zondag 10 maart.   

                          11u. Gebedsviering.  

 

- maandag 11 maart.  

      13u30.  Kaartnamiddag. 

      20u.  Parochieteam 



- woensdag 13 maart. 

      14u.  Kring 12.   

- donderdag 14 maart 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

- zaterdag 16 maart. 

                           Sint-Jan muziek voorbereiding 

      9u. Koorvoormiddag 

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 17 maart.   

                          11u. Eucharistieviering 

 

- maandag 18 maart.  

      13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 19 maart.  

      19u.  Vormsel oudervergadering. 

      19u.  Charismatische vernieuwing 

- woensdag 20 maart 

                          14u.  Kring 12.  

- donderdag 21 maart 

      19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  We bereiden Pasen voor.   

- zaterdag 23 maart  

      18u.  Eucharistieviering met Palmwijding.   

      Soepverkoop voor Broederlijk Delen 

- zondag 24 maart Palmzondag   

                          11u. Gebedsviering met palmverdeling.  

      Soepverkoop voor Broederlijk Delen.   

 

- maandag 25 maart.  

      13u30.  Kaartnamiddag. 

- vrijdag 29 maart 

      15u.  Kruisweg 

- zondag 31 maart  Pasen 

                          11u. Eucharistieviering. 

      12u. Het Zaaltje is open voor het aperitief         

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 

 


