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Hij gaf Hem ten antwoord: 'Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.'  

Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: 'Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat 

ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, 

en kom dan terug om Mij te volgen.' 

 

 

 

Bezoek van Paus Franciscus 

“Dit brengt ons bij het tweede woord: eenheid. Daarover spreekt de apostel Jakobus in 

de tweede lezing (vgl. 5,1-6). Hij herinnert ons eraan dat de enige manier van leven die 

van de liefde is die verenigt in de verdeeldheid. De weg van het egoïsme leidt enkel tot 

muren en obstakels. Die weg houdt ons in de greep van materiële zaken en verwijdert 

ons van God en onze broeders en zusters. 

Het Woord Gods is duidelijk: je kunt de roep van de armen niet negeren, niet 

uitwissen, alsof ze een valse noot zijn in het perfecte concert van ons welbevinden. In 

tegendeel, ze zijn de levende stem van de Geest. Die stem herinnert ons eraan dat wij 

allemaal arme zondaars zijn. 

Laten we die profetische stem niet het zwijgen opleggen met onze onverschilligheid. 

Als we willen zaaien voor de toekomst, doen we er goed aan om de barmhartigheid 

weer centraal te stellen bij onze keuzes. Laten we ons geen illusies maken: zonder 

liefde is niets van lange duur, verdwijnt alles. Zonder liefde zijn we gevangenen van 

een vluchtig leven, leeg en zonder zin.” 

Deze woorden van onze Paus, uitgesproken naar aanleiding van zijn bezoek aan ons 

land, sluiten naadloos aan bij de evangelietekst hierboven.   



Er is in de media veel gezegd en geschreven over dit pausbezoek.  Wat bijblijft is zijn  

visie op ons land en de opdracht die hij daaraan koppelt.  Historisch gezien is ons land 

altijd een motor als het op samenwerking tussen naties aankomt: Benelux, EGKS, 

Europese Unie.   

 

Eenheid brengen waar verdeeldheid is, dat kunnen we en dat verwacht de wereld ook 

van ons.  Het is momenteel meer dan nodig. Of waar een klein landje groot in kan zijn.   

 

Nieuwe ramen in onze kerk. 

Het heeft veel voorbereiding gevraagd en heel wat inzet (praktisch en financieel) van 

talrijke mensen en organisaties en nu is het zover.  De verticale ramen zijn vervangen 

door vensters met goed isolerend glas.   

Met heel veel respect voor de architectuur van Marc Dessauvage, hebben architecten 

en aannemers schitterend werk geleverd.  Schuiframen kunnen weer open waardoor de 

wisselwerking tussen buiten en binnen nog intenser wordt.   

 

 

 

Het is duidelijk voelbaar, onze kerk warmt veel gemakkelijker op.  Ook akoestisch is 

er een verschil.  De echo is er nog wel, maar minder dan ervoor.   

Er moet nog wat voegwerk gebeuren.  Daarna is dit prachtige gebouw klaar voor een 

zinvolle en duurzame toekomst.   

Dank aan iedereen die hieraan meewerkte.   

 

 



De kaartnamiddagen zijn weer gestart. 

 

Zin in wat gezelligheid?  Daar zorgen Hily, Luc, Lut en Roger voor. 

Elke maandag om 13u30 organiseren zij in het Zaaltje (Sint-Pauluslaan 2, Malle) 

een kaartnamiddag.   

Zonder veel poespas of omhaal komen mensen samen voor een babbel, een drankje, 

kaartspel, …… in een losse, ongedwongen sfeer. 

Iedereen is van harte welkom!!!! 

 

 

 

 

 

 

Reveil   Ruimte voor rouw en verlies 

 

Reveil, Gezinsbond Westmalle, OKRA Westmalle en het Gemeenschapscentrum 

willen  op donderdag 24 oktober 2024 om 19u 30 zichtbaarheid en ruimte geven aan 

rouw en verlies.  

 

De lezing van Manu Keirse gaat over ‘afscheid nemen.’  Hij belicht niet alleen 

verlies door de dood, maar staat ook stil bij andere verliessituaties die vaak 

onderbelicht blijven: v 

erlies van gezondheid, van werk, van toekomstperspectief.  

Reveil zal deze avond voor en na de lezing opluisteren met wat haar zo  

eigen maakt: muziek en poëzie. 

 



Locatie: de Oude Pastorij, Berckhovensttaat 11. 

Inkomprijs: 3 euro; tickets via reservaties.Malle.be , cultuur@malle.be 

                      info 03/ 3123375 

 

 

Reveil organiseert reeds 3 jaar op rij een troostconcert op de begraafplaats van 

Westmalle. Een uurtje waarin we ons samen onderdompelen in een sfeer van 

ingetogenheid, licht, poëzie en zang.  

Reveil gelooft immers dat er schoonheid en verbinding bestaan die troost kunnen 

bieden bij afscheid en gemis.  

 

Waar en wanneer?  Op 1 november om 17u. op de begraafplaats van Westmalle, 

Oude Molenstraat  

 

 

 

 

 

11.11.11 (H)EERLIJKE MAALTIJD ZONDAG 10-11-2024   12-14U 
 

‘Menselijkheid heeft een voornaam’ is de 11.11.11 campagne 2024. 

 

11.11.11  kiest voor een samenleving waar elk leven en elke stem belangrijk is. Dode 

kinderen in Gaza, oorlogsslachtoffers in Oekraine, mensen die hun eigendom verliezen 

door overstromingen, mensen die onrecht of droogte ontvluchten en overlijden op de 

Middellandse Zee.   11.11.11 geeft mensen achter deze verhalen een voornaam. 

 

In Malle wordt  onze aandacht tijdens de 11.11.11 campagne gericht op DR Congo. 

Doris, Elias, Agnès, Reginald, Marie-Josée geven een naam en een gezicht aan de 

strijd voor de menselijkheid.  

 

 



 

Het 11.11.11 -comité van Malle brengt hun werk onder de aandacht. 

Wil u menselijkheid ook een voornaam geven?  

Kom dan langs tijdens het  actieweekend op 9 en 10 november.   

In Malle kan je 11.11.11 op verschillende manieren steunen:  

- door (H)Eerlijke Chocolade ( 5E voor een tablet melk of puur) te bestellen bij 

Vinus Bleyen, vinusennora@skynet.be,  0470/216705,  

- wenskaartjes te kopen tijdens de omhaling op zaterdag 9 november of te 

genieten van  

- een (H)eerlijke maaltijd op zondag 10 november 12 - 14u  in het Sint-

Martinus parochiecentrum:  

 

Schrijf je ten laatste in op di 5 nov bij Vinus Bleyen, vinusennora@skynet.be, 

0470/216705  met vermelding van aantal volwassenen  vlees/vegetarisch,  aantal  

kinderen  vlees/vegetarisch  en het  uur  waarop  je  wenst  te  komen eten.  

Prijs: 20,00 EUR (volwassenen)/ 10,00 EUR(kinderen-12 jaar). 
 

 

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) 

voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is dat op 6 oktober 

 

 

- donderdag 3 oktober. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- vrijdag 4 oktober. 

      9u. Conferentie over geloof. 
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- zaterdag 5 oktober.       

      18u.  Eucharistieviering.   

- zondag  6 oktober    

                          11u.  Gebedsviering 

      12u.  Sint-Pauluskoor bestuursvergadering. 

      13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 7 oktober.   

                          9u30.  Repetitie Ad Infinitumkoor. 

     13u30.  Kaartnamiddag 

- donderdag 10 oktober. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 12 oktober. 

      16u.  Voorbereiding 1e communie 

      18u.  Eucharistieviering.   

- zondag 13 oktober.   

                          13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 14 oktober.   

      13u30.  Kaartnamiddag 

- dinsdag 15 oktober. 

      14u.  Ontmoeting 

      19u. Charismatische vernieuwing. 

- donderdag 17 oktober. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 19 oktober  

      18u.  Gebedsviering.   

- zondag 20 oktober    

                          11u.  Gebedsviering 

      13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 21 oktober.   

      13u30.  Kaartnamiddag 

- donderdag 24 oktober. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 26 oktober. 

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 27 oktober.  

      11u.  Gebedsviering. 

      13u30. Afrikaanse gebedsviering. 

 

Tot volgende keer!! 


