
Brieven aan Sint-Paulus     oktober 2024   1722 

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:  

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden.  

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden.  

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der 

hemelen.  

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht 

om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel." 

 

 

We herdenken de overledenen 

Begin november herdenken we hen die ons zijn voorgegaan. 

Wij nodigen u van harte uit voor volgende plechtigheden. 

Op 1 november, Allerheiligen, gedenken we alle heiligen, voorbeelden voor ons.  In 

onze kerk doen we dat om 11u. tijdens een gebedsviering die opgeluisterd wordt door 

het Sint-Pauluskoor.  Dan worden ook de overleden koorleden herdacht. 

2 november, Allerzielen. We bidden voor onze overledenen.  De familieleden van 

mensen die het voorbije jaar overleden zijn worden uitgenodigd voor een 

eucharistieviering om 18u. Het Ad Infinitumkoor zorgt voor de muzikale 

ondersteuning.   

Op 1 november tussen 17 en 18u. organiseert Reveil een troostmoment op het 

kerkhof van Westmalle (Oude Molenstraat 15a).  Poëzie en licht worden afgewisseld 

met muziek van Jean-Bosco Safari en Steven Mintjens.   

Breng onze overledenen thuis, bij U, Heer en bewaar ons in liefde verbonden met hen. 



Overledenen Sint-Paulusparochie tussen Allerzielen 2023 en Allerheiligen 2024  

Tom Mertens - 63 jaar - overleden 30-10-2023  

André Hoes - 81 jaar - overleden 14-11-2023 echtgenoot van Françine Wuyts    

Charles  Van Staey - 77 jaar - overleden 9-1-2024   

Frank  Vandooren - 51 jaar - overleden 16-1-2024    

Tamara  Toth - 51 jaar - overleden 26-1-2024    

Maria  Dieltjens - 93 jaar - overleden 6-2-2024 echtgenote van Jos Dilen    

Agnes  Dedobbeleer - 91 jaar - overleden 30-3-2024 weduwe Jan Van Cutsem   

Rik  Carlier - 70 jaar -  overleden 2-4-2024 echtgenoot van An Waelkens   

Fred Oostra - 77 jaar - overleden 23-4-2024 echtgenoot van Hedwig Daems   

 

 

 

Alfons  Croket - 87 jaar - overleden 7-5-2024 partner van Josée Vermeiren    

Godelieve Vandegoor - 76 jaar - overleden 11-5-2024 echtgenote van Hugo Vossen   

Jo Dogge - 91 jaar - overleden 22-6-2024 weduwe André Suijkerbuijk  

Jeannine Huylebroeck - 81 jaar - overleden 5-7-2024    

Simone Daems - 94 jaar - overleden 22-7-2024 

Marc Heyninck - 82 jaar - overleden 7-10-2024 echtgenoot Huguette D’hond  

Luc Claus - 81 - overleden 14-10-2024 echtgenoot Hilde De Boeck   

Angela Hoskens - 86 - overleden 16-10-2024 weduwe Jean Loeman  

 

 



In Memoriam Marc Heyninck 

Op zaterdag 19 oktober had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Marc 

Heyninck, echtgenoot van Huguette D’Hond.  Hij werd geboren te Waasmunster op 4 

februari 1942 en overleed te Malle op 7 oktober 2024. 

“Eén van zijn steeds terugkerende opmerkingen die hij mij gaf en ook zijn omgeving 

was: “je moet je rug rechten”, hij bedoelde daarmee niet op te geven; zijn laatste dagen 

van zijn leven zagen we zeer duidelijk dat zijn lichaam eigenlijk al lang gestorven was, 

zijn lichaam was op, maar zijn geest die heeft eigenlijk nooit van opgeven geweten, 

zijn geest heeft heel zijn leven in het teken gestaan van niet opgeven, toen er bij hem 

op 33 jarige leeftijd  MS vastgesteld  werd heeft hij zich voorgenomen nooit of te 

nimmer op te geven  

 

Op bepaalde moeilijke momenten in mijn eigen leven kwam ik wenend bij papa en hij 

zei me letterlijk: Frank, geen zelfbeklag, recht je rug, niet klagen om jezelf, we zullen 

je steeds bijstaan wat er ook gebeurt  

Nu vele jaren later besef ik eens te meer hoe zijn beperkingen, zijn kwetsbare situatie 

door zijn ziekte ons, als gezin en zelfs zijn kleinkinderen gevormd heeft tot wie we 

vandaag zijn. En ik mag echt wel in alle fierheid zeggen dat dit hoofdzakelijk dankzij 

onze papa is, jullie bompa Karen en Kevin.  

Hij kon als geen ander het intellectuele “beste” in een persoon naar boven halen met 

zijn zachte manier van redeneren en zijn logische manier van denken haalde hij het 

beste naar boven in ieder persoon.  

Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons mama, zijn respect, waardering voor ons mama 

uitte hij tot zijn laatste dag van zijn leven, de ochtend voor zijn overlijden stamelde hij 

nog enkele woorden één daarvan was liefde welke hij aan ons mama richtte. “ 

In gebed vertrouwen we deze liefdevolle man toe aan de Eeuwige. 

 



In Memoriam Luc Claus 

Op dinsdag 22 oktober had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Luc Claus, 

echtgenoot van Hilde De Boeck.  Hij werd geboren te Stabroek op 26 juli 1943 en 

overleed te Zoersel op 14 oktober 2024.   

“Luc was zachtaardig, vriendelijk, speels, bescheiden en geliefd bij iedereen. 

Hij heeft verschillende werk-middens verkend vooraleer hij op zelfstandige basis is 

begonnen. Hij was elektricien maar hij kon zoveel meer. Hij huwde en kreeg 2 

dochters Martine en Marleen, het was toch wel een strenge vader, maar ook heel 

zeker een hardwerkende om zijn kinderen in alles te kunnen voorzien. Hij kocht 

regelmatig oude huizen om die te renoveren, van sommige maakte hij een echt 

juweeltje. Hij heeft niet in al die huizen die hij renoveerde gewoond, maar toch wel 

in meerdere. 

 

Hij was niet honkvast, verhuizen met de regelmaat, van Kapellen naar Brasschaat, 

naar Sint Job, naar Brecht en terug naar Sint Job en misschien zijn we nog wel 

enkele dorpen vergeten van die rondtrekkende man. 

Het was een handige Harry, alle grote en kleine klussen deed hij zelf, geen externe 

technieker of stielman kwam bij hem in huis. 

Luc had vele interesses : in de actualiteit, de politiek, de stadsplanning in 

Antwerpen (oprichting van nieuwe gebouwen en renovaties ) cultuur ( musea, 

tentoonstellingen, voordrachten, film en nog zoveel meer. 

Hobby’s : die waren er ook de stamboom opstellen van de familie Claus, 

opzoekingswerk voor Familiekunde Vlaanderen, in de tuin werken, fietsen en 



wandelen, naar de bioskoop gaan, reizen, alhoewel dit de laatste jaren beperkt bleef 

tot een verblijf in het appartementje in Spanje. 

Al deze interesses en activiteiten waren sinds een tweetal jaar langzamerhand 

weggevallen, tot er niets meer overbleef en hij in zijn eigen wereldje verbleef. 

Door zij afasie kon hij spijtig genoeg ook niet meer communiceren met andere 

mensen. Dat was frustrerend voor iedereen, zowel voor hem als voor ons allemaal. 

Lieve papa, 5 jaar geleden, bij het verlies van ons mama, zei ik “tijd heelt NIET alle 

wonden”…ik heb gelijk. De wond die toen in mijn hart is ontstaan is er nog steeds en 

nu is ze alleen maar groter geworden. 

Doe mama de groeten en geef ze een dikke knuffel van mij. ‘k Zien A geire.” 

We bidden dat Ons Heer deze doener opneemt in Zijn eeuwigheid. 

 

 

 

Werken in onze kerk 

De werken aan de verticale ramen in onze kerk naderen hun einde.  De eerste week 

van november  

- worden de laatste latten geplaatst, 

- wordt een gebarsten raam vervangen en 

- worden de voegen gedicht.  

Dan is alles klaar.  Dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft.   



Uitnodiging Salve 

Wij nodigen u graag uit op zondagnamiddag 17 november om 15u in de Sint Martinus 

kerk van Halle-Zoersel. 

Want dan ontmoeten het gemengd koor Salve uit Zoersel en nieuwkomers uit Ranst 

elkaar muzikaal. 

Het wordt een zeer gevarieerde namiddag met stemmige koorliederen die opgaan in 

heel andere muzikale sferen uit Afrika en het Midden-Oosten. 

Vreugde en hartelijkheid zijn de code-woorden. Liefde, vrede en gastvrijheid, waar het 

écht om gaat. 

MULTICOLORS, veelkleurigheid, is hierbij onze troefkaart. 

 

 

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) 

voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is dat op 1 en 3 november.   

 

- donderdag 31 oktober. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- vrijdag 1 november Allerheiligen. 

      11u. Gebedsdienst. 



 

- zaterdag 2 november.   Allerzielen 

      18u.  Eucharistieviering herdenking van de overledenen 

- zondag  3 november    

                          11u.  Gebedsviering 

      13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 4 november.   

     13u30.  Kaartnamiddag 

- donderdag 7 november. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 9 november. 

      14u.  Repetitie Afrikaans koor 

      18u.  Eucharistieviering.   

- zondag 10 november.   

                          13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 11 november.   

      13u30.  Kaartnamiddag 

- dinsdag 12 november. 

      20u30. Kring 12 Ouderavond. 

- woensdag 13 november. 

      14u. Kring 12. 

- donderdag 14 november. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 16 november  

      18u.  Gebedsviering met naamopgave van onze eerste 

communicanten.   

- zondag 17 november    

                          11u.  Gebedsviering 

      13u30.  Afrikaanse gebedsviering. 

 

- maandag 18 november.   

      13u30.  Kaartnamiddag 

- dinsdag 19 november.   

      19u.  Charismatische vernieuwing 

- woensdag 20 november.   

      14u.  Kring 12 

- donderdag 21 november. 

      19u45. Repetitie van het Sint-Pauluskoor, voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 23 november. 

      14u.  Repetitie Afrikaans koor. 

      18u. Gebedsviering.  



- zondag 24 november.  

      11u.  Gebedsviering. 

      13u30. Afrikaanse gebedsviering. 

 

Tot volgende keer!! 

 

 


