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In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee 

voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. 

Hij sprak tot hen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de 

Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. 

Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, 

geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. 

In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont 

daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u 

terugkeren.  Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is 

zijn loon waard.  Gaat niet van het ene huis naar het andere. 

In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, 

geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.  

Elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en 

zegt: 'Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u af. 

Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij.'” 

 

 

 

Vakantie en leegte 

We kregen deze tekst. 

“Wie de grote kerk in Pontigny binnen gaat (zie de afbeelding) wordt overweldigd 

door de leegte. Er is niets. Het is er kaal. Je wordt door niets afgeleid. Kun je in zo’n 

kerk God ontmoeten? 



 In 1966 verscheen het boek Rondom de leegte van de filosoof Cornelis Verhoeven. 

Hierin lees je: ‘Wij kunnen ons God alleen nog denken als leegte tussen de afgoden in? 

Was Verhoeven een atheïst? Of beschreef hij slechts op uiterst boeiende en prikkelende 

wijze dat God niet, nooit te kennen is? En die afgoden? Bedoelt hij daarmee de 

vergoddelijking van zo veel zaken in onze wereld als de machtswellust, de economie, 

je eigen ik, enzovoorts? 

 De Romeinen beschouwden de eerste christenen als atheïsten, omdat zij net zo min als 

de joden geen afbeelding van hun God maakten. In hun ruimten van samenkomst stond 

geen godenbeeld, dat in tegenstelling tot de Romeinse tempels met hun overdaad aan 

godenbeelden. Daarmee bleven joden en christenen trouw aan de oproep in de Tien 

Woorden: ‘Maak geen godenbeelden!’ 

 

 

  

Wat is leegte? In de spiritualiteit wordt leegte in verband gebracht met de zogeheten 

negatieve  theologie (God is totaal anders dan wij) en met de onvoorstelbaarheid van 

God (voor de ervaring is het of er niets meer is). De middeleeuwse theoloog Anselmus 

schreef: ‘God is groter dan we ons kunnen voorstellen. God ziet er niet uit. We kunnen 

hem niet denken? We hebben dus van God letterlijk en figuurlijk geen beeld. En als we 

al van God beelden, afbeeldingen en verbeeldingen maken, omdat we heel menselijk 

niet zonder zouden kunnen, dan zijn ze volstrekt ontoereikend. God bestaat niet in een 

beeld. God is slechts te ontmoeten in de leegte. 



 Het zou de schijn kunnen wekken dat deze leegte te maken zou hebben met 

verachting van de menselijke werkelijkheid, die ten onrechte als concurrent tegenover 

de goddelijke werkelijkheid wordt geplaatst. Wie ons helpt te ontdekken dat daar geen 

sprake van is, is Jezus de Christus. Wij geloven dat de volheid van onze God in hem 

woont en Zijn liefde voor ons door hem zichtbaar gemaakt wordt. Dat is gebeurd, 

omdat hij zichzelf ontledigd heeft, zich zelf leeg heeft gemaakt opdat God in hem aan 

het licht kon komen. Is het daarom dat er monniken en monialen zijn die ook in de 

grote, drukke stad vrij zijn voor God, om Hem te zoeken in de leegte, om dan te 

ontdekken dat wij Jezus achterna moeten gaan om Hem te vinden?” 

Ko Schuurmans, theoloog en liturgist. 

 

 

 

Vakantie,  

- een tijd om los te komen van de drukte, van een wereld met (te)veel beelden en 

geluiden, 

- een tijd om de jachtigheid te vergeten, 

- een tijd om het hoofd leeg te maken en terug te vullen met nieuwe ervaringen en 

inzichten, om te herbronnen. 

We wensen het iedereen toe. 

 

 

 

 



Ronde tafel. 

De ronde tafel in hal van onze kerk lag tot voor kort vol met papieren, flyers, folders, 

bedelbrieven, ……  Het oogde vaak nogal slordig.  Er zijn betere manieren te 

bedenken voor een eerste indruk van een gebouw. 

Een parochie maakt deel uit van een ruimere gemeenschap.  We vinden het daarom 

wel belangrijk dat onze kerk gebruikt wordt om niet-commerciële initiatieven kenbaar 

te maken.  Affiches en ander propagandamateriaal zijn zeker welkom.   

De ronde tafel is vrijgemaakt.  Er staat nu een rekje bij het affichebord waar de 

documenten netjes gerangschikt liggen.  Neem gerust een kijkje en laat je inspireren.   

 

 

 

Schatten 

Je vindt ze in onze parochie in alle vormen en maten.  Er lopen heel veel schatten van 
mensen rond, vrijwilligers die het beste van zichzelf willen geven.  Er zijn creatieve 
geesten bij die iets willen achterlaten in onze kerk.  Sommige van de schatten die zij 
creëren, zijn vluchtig, vergankelijk.   

Eens een muziekstuk uitgevoerd is, is het weg en komt het nooit meer op dezelfde 
wijze terug.   

De bloemstukken in onze kerk zijn week na week prachtig,  Maar een lang leven is hen 
niet beschoren.  Gelukkig zijn er onze bloemendames die voor vervanging zorgen. 

Een aantal zaken gaan langer mee.  De economische waarde is beperkt, maar veel van 
die schatten "doen ons iets".  Wat informatie erover is altijd meegenomen.  Hier komt 
er eentje. 



Kunstenaar Jan Keustermans, de man die het Mariabeeld en het Paulusbeeld in onze 

kerk gebeeldhouwd heeft, heeft ook een ets van onze kerk gemaakt.  De koperen plaat 

en een afgewerkte ets hangen in het Pastorietje.   

Een aantal mensen kregen in het verleden een exemplaar van dit kunstwerk mee naar 

aanleiding van bepaalde gelegenheden.  

 

 

 

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (donderdag en zaterdag tot 19u) 

voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op zondag 6 juli om 12u.   



- zaterdag 5 juli.   

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 6 juli. 

                          11u.  Gebedsdienst 

 

- zaterdag 12 juli.   

      18u.  Eucharistieviering       

 

- dinsdag 15 juli.   

                19u.  Charismatische vernieuwing       

- zaterdag 19 juli 

      18u.  Gebedsviering. 

- zondag 20 juli 

      11u.  Gebedsviering. 

 

- zaterdag 26 juli 

      18u.  Gebedsviering. 

- zondag 27 juli 

      11u.  Gebedsviering. 

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 


