
Brieven aan Sint-Paulus     september 2025   1818 

Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft 

en er één verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op 

zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt, legt hij het 

vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij 

elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap, dat verloren was 

geraakt, heb ik gevonden. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één 

zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen 

bekering nodig hebben.” 

 

 

 

Terug naar school. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar denken we aan scholieren, studenten en hun 

leerkrachten.  We hopen en bidden dat zij allen op een positieve manier mogen 

samenwerken en zo jonge mensen vormen tot persoonlijkheden die onze samenleving 

en onze wereld in de toekomst vorm kunnen geven.   

Aan iedereen een mooi begin!! 

 

 



Toerisme.  

We waren in Toscane in een middelgroot stadje -de naam is mij ontgaan-.  Vanop de 

parking kwamen we op een pleintje met een grote kerk.  Mijn Italiaans is niet je dat.  

Ik probeerde een koffie te  bestellen en kreeg een espresso.  Straffer heb ik hem nooit 

gedronken.  Plotse energie en alertheid waren mijn deel. 

We bezochten een prachtige kerk op het pleintje.  We wandelen dan door een lange 

winkel-wandelstraat en kwamen aan een andere ontzettend mooie kerk.  Ik had in het 

midden van die drukke straat aan de deur van een kapelletje een plaatje gezien: “enkel 

om te bidden”.   

In het terugkomen zijn we er binnen gegaan.  Er was echt niets te zien.  Wat stenen, 

een altaartje, één schilderijtje, gemaakt door een goed-menende amateur.   

Alle energie en alertheid van de espresso waren plots weg.  Rust en bezinning.  Daar 

ging het om.  Hier moet ik zijn.  Hier kan ik bidden.  Hier kom ik in hogere sferen.  

Hier heb ik een ontmoeting met….  

 

In Assisi bezochten we de kathedraal.  Het liep er vol toeristen.  Het ging er vrij 

luidruchtig aan toe.  Dat iemand regelmatig “SILENCIO!!” door een microfoon riep, 

hielp niet echt om de rust te herstellen.  Een prachtige kathedraal, het bezoek waard.   

We gingen naar het centrum van het oude Assisi en probeerden aan de drukte te 

ontsnappen.  We bereikten een pleintje en daar ging een weggetje links steil omhoog.  

Zo kwamen we aan een kerkje.  Niets te zien, enkel rust en bezinning.  Ontmoeting 

met…  Toen wist ik het: ik hoor niet thuis in grote kathedralen, hoezeer ik de kunst en 

de inspanningen van vele mensen ook bewonder.   

Marc Dessauvage, architect van onze Sint-Pauluskerk, je kan van alles over hem 

vertellen.  Eén groot gegeven kenmerkt al zijn gebouwen: eenvoud en bescheidenheid 

tot in het uiterste doorgedreven.  Al duizenden keren ben ik onze Sint-Pauluskerk 

binnengelopen en nog altijd heb ik hetzelfde gevoel.  Ik kom in een andere wereld.  

Jongeren zouden het een “stargate” noemen.  Hier wordt ik ontvangen door…. Hier 

ontmoet ik?????  Hier moet ik zijn.   



Open monumentendag. 

Op 14 september neemt onze kerk deel aan Open-Monumentendag.  Iedereen is 

welkom.  Wat staat er je te wachten? 

- Gidsen geven een korte inleiding over het gebouw en zijn architect: Marc 

Dessauvage. 

- Daarna kan je wandelen in en rond de kerk.  Alle vragen worden beantwoord. 

- In de hal van de kerk organiseert ons Gemeentebestuur een tentoonstelling over 

een ander gebouw van Marc Dessauvage, het Monasterium.   

Een aanrader!! 

 

 

Een namiddag met 
POPKOOR  KANTAMIKO 

Curieus Malle viert met dit concert 50 jaar Huize Walden. Het belooft een 

onvergetelijke middag te worden met prachtige muziek en speciale momenten in het 

unieke kader van de Pauluskerk! 

Kom samen met ons deze mijlpaal vieren en geniet van een  unieke muzikale 

ervaring! 

zondag 14 september 
deuren 14:00u  -  aanvang 15:00u 

 

 



Kaartnamiddagen 
 

Op maandag, 29/09 starten we terug met de kaartnamiddagen. 

Iedereen is welkom elke maandagnamiddag van 13u30 tot 17 uur. 

Gezelligheid troef!!!! 

 

Het kaartteam : Hily, Roger, Luc en Lut  

 

 
 

 

Stiltecirkels voor vrede. 

Beste mensen-vredesduiven, 

Elke laatste zaterdag van de maand maken we onze Stiltecirkel voor 
Vrede.  

De oorlog in Gaza duurt nu al ongeveer 993.600 minuten, die in Oekraïne  
al 1,85 miljoen. Wil jij dan 3 minuten mee in stilte komen staan?   

We verzamelen om 17 uur bij de vredesboom aan de oude pastorij in 
Westmalle. (Berckhovenstraat 11). 

 

 

 



DEZE KERK IS VOOR VREDE 

EN TEGEN GENOCIDE 

 
Wie deze affiche ophangt, verklaart dat deze kerk staat voor vrede, 

gelijkwaardigheid en respect voor alle mensen. 
• Deze kerk kiest voor solidariteit met slachtoffers van onrecht, tegen 

elke vorm van geweld en onderdrukking. 
• Met deze affiche spreken wij ons uit tegen genocide, apartheid en 

discriminatie en voor een wereld waarin iedereen veilig kan leven. 

 

 

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op zondag 7 september.   

Opgelet!! Op zaterdag 13 september is er om 18u. een eucharistieviering in 

onze Sint-Pauluskerk.  Op zondag 14 september is er geen viering. 

 

- zaterdag 6 september.   

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 7 september.   

      11u. Gebedsviering.  

      12u. Zondagsaperitief 



 

- dinsdag 9 september.   

      19u30. Parochieteam.  

- donderdag 11 september.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers, voorbereiding concert.  

- vrijdag 12 september.   

      18u. Bijeenkomst Afrikaanse Christenen.  

- zaterdag 13 september 

      14u.  Repetitie Afrikaanse Christenen 

      18u.  Eucharistieviering. 

- zondag 14 september 

      10u.  Bestuursvergadering koor. 

      12u.  Open monumentendag. 

      15u.  50 jaar Huize Walden met het dameskoor Kantamiko. 

 

- maandag 15 september.   

      9u30. Repetitie Ad Infinitumkoor. 

- dinsdag 16 september.   

      19u. Charismatische vernieuwing 

- donderdag 18 september.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers, voorbereiding concert.  

- zaterdag 20 september 

      18u.  Gebedsviering. 

- zondag 21 september 

      11u.  Gebedsviering 

- donderdag 25 september.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers, voorbereiding concert.  

- zaterdag 27 september.   

      18u. Gebedsviering.  

- zondag 28 september. 

                          11u.  Gebedsviering. 

 

- dinsdag 30 september.   

      14u. Ontmoeting.  

- donderdag 2 oktober.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers, voorbereiding concert.  

 

 

 

Tot volgende keer!! 


