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Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: “Dit is de 

koning der Joden.” Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem: “Zijt Gij 

niet de Messias? Red dan uzelf en ons.”  

Maar de andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch 

hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen 

wat wij door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” 

Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En 

Jezus sprak tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u: van daag nog zult gij met Mij zijn in het 

paradijs.” 

 

 

Advent. 

De Advent begint op 30 november.  Ik heb er iets mee. 

Het is zoals een zwangerschapsperiode.  Geen grote festiviteiten, geen late 

uitgaansavonden, geen….  Het is zo al spannend genoeg.  Er komt nieuw leven, het 

hartje horen, zien kloppen bij de scan, de eerste beweging in de buik, het groeien.   

We proberen het zo rustig mogelijk te doen.  Maar die rust gaat gepaard met spanning; 

blije, verwachtingsvolle spanning, met zorg, met koestering.     

Dat gevoel is er ook in de advent.  In alle rust zijn we in blijde verwachting.  Er komt 

nieuw leven, er komt een nieuwe tijd.  We mogen hopen op vrede en geluk.  Die hoop 

is in deze tijd geen gegeven.  Het is een opdracht, een zorg, iets om op ons “to do 

lijstje” te zetten.    

De katholieke kerk.  Wie heeft er geen problemen met haar autoritaire trekjes?  Dat wil 

niet zeggen dat alles slecht is.  Het goede nemen we mee.   

De intredezang, het oude Introïtus, is een inleiding die aangeeft waar het in de 

volgende misviering om gaat.  De vier Latijnse Introïti in de vier zondagen van de 

advent geeft deze kerk ons cadeau.   



Het is een perfecte voorbereiding op iets nieuws, op Kerst, een aansporing  

- om de moed weer samen te rapen 

- om er weer “in te vliegen”,  

- om (misschien tegen beter weten in) de positieve, domme dingen te doen, waarmee 

wij denken dat we onze wereld beter kunnen maken.   

 

Hier komen deze intredegezangen. 

Ad Te levavi “Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; 

mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. 

Laten mijn vijanden mij niet bespotten, 

want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. 

Wijs mij, Heer Uw wegen 

en leer mij Uw paden kennen. 

Populus, ecce Dominus.  Volk ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden: 

en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, 

tot vreugde uwer harten. 

O, herder, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde. 

Gaudete.  Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u! 

Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde, 

want de Heer is nabij. 

Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het 

gebed. 

Rorate Caeli.  Open u, hemelen, van hierboven 

gij wolken, laat rechtvaardigheid, de Rechtvaardige neerstromen: 

Opdat de aarde zich zal openen 

en de Heiland er uit zal ontspruiten.” 

Een zaaaalige voorbereiding op Kerst!! 

 



In memoriam Lieve Guns. 

Op zaterdag  9 november had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Mevr. 

Lieve Guns, echtgenote van Gust Dergent.  We kennen haar in onze parochie via haar 

dochter Inge en schoonzoon Luc.  Zij werd geboren te ’s Gravenwezel op 10 

september 1932 en overleed te Westmalle op 31 oktober 2025. 

“Laat de kinderen tot mij komen” was het thema van de viering.  Bij Lieve zouden we 

er aan kunnen toevoegen: “Ik ga naar de kinderen.”  Immers, pas afgestudeerd, vertrok 

ze naar Kongo om er te gaan werken als kleuterleidster.  Toen het in centraal Afrika 

onveiliger werd, oefende ze haar beroep uit in Duitsland. 

 

 

 

Daarna bleef ze thuis om te zorgen voor haar twee kinderen, Inge en Werner.  Tegelijk 

deed ze vrijwilligerswerk als wijkmeesteres voor de KAV.  Haar vrolijke karakter 

maakten contacten gemakkelijk.  Bezoekjes aan de leden, praatjes maken met 

iedereen, het was haar lang leven.   

Avontuurlijk, vrolijk, sociaal dat waren de eigenschappen die ze meegegeven heeft met 

haar kinderen en kleinkinderen.   

Haar kleinkinderen waren altijd welkom bij “oma Borsbeek”.  Er stond altijd wel iets 

op het programma: ritjes met tram 24 naar ’t Stad, kuifjes-video’s bekijken, spelletjes, 

pannenkoeken en andere verwennerijen.  

Onze gebeden vergezellen Lieve op haar laatste reis.  We vertrouwen haar nu toe aan 

Ons Heer.   



Gemeenschappelijke ziekenzalving 

Geregeld krijgen onze parochies de vraag om snel een priester te regelen voor een 
ziekenzalving in stervensnood. Vroeger had dit sacrament de bijklank "het laatste 
sacrament". Echter, bij gebrek aan beschikbare priesters kan de enige pastoor 
binnen onze pastorale eenheid niet ten allen tijde stand-by zijn voor elke aanvraag. 

Het sacrament van de ziekenzalving mag trouwens meermaals ontvangen worden in 
het leven. Het is niet voorbehouden voor het stervensuur alleen. Bij een lichamelijke 
of psychische ziekte (ongeacht de leeftijd) of ouderdom, wanneer je voor een 
delicate medische ingreep staat, ok wie zijn krachten voelt afnemen of al een 
gezegende leeftijd heeft bereikt, in al deze gevallen kan men de ziekenzalving 
ontvangen.   

 

 

 

Daarom organiseert de pastorale eenheid een gemeenschappelijke viering van de 
ziekenzalving in de parochiekerk van Sint-Elisabeth Zoersel op vrijdag 5 
december om 14 uur.  

Wie de ziekenzalving wenst te ontvangen zet zich best mee vooraan in de 
kerk. Iedereen is welkom om voor en met elkaar te bidden.   

Pastoor Bart Goossens  

 

 

 



Vrijplaatsen 

Een vrijplaats was vroeger een plek waar mensen asiel vonden wanneer de 

maatschappij hen veroordeeld had. Het was een plaats waar men niet afgerekend werd 

op zijn verleden en opnieuw kon beginnen. In onze huidige maatschappij hebben we 

behoefte aan een nieuw soort vrijplaatsen.. 

KOBA KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN organiseert lezingen. 

www.kobavzw.be         info@kobavzw.be        03 304 91 00 

Op 27 november 2025 legt Monseigneur Bonny uit hoe de Kerk een vrijplaats kan 

zijn. Jan de Cock, auteur en ziekenhuispastor, en Paul Proost van de Marakesh-groep 

voor asielzoekers gaan in dialoog over het belang van vrijplaatsen in onze 

samenleving.  

 

 

Op 5 februari 2026 vragen leraren Dirk Seliaerts en Joris Peeters en Broeder Benedikt 

van de abdij van Westmalle zich af hoe school en abdij vrijplaatsen kunnen zijn waar 

jonge mensen nog tijd en ruimte vinden om te leren en te leven. Carl Snoeckx spreekt 

over de betekenis van stilte in onderwijs n.a.v. een publicatie die aan de deelnemers 

wordt aangeboden. 

Op 5 maart 2026 geeft Luc Van Gorp, voorzitter van CM, zijn ongezouten mening 

over de gezondheidszorg. Hij gaat daarover in gesprek met Aurora Verlinden, 

coördinator Moeder en Baby in het PZ Bethanië.  

Op 23 april 2026 leggen Philippe Van Assche, directeur van de brouwerij van 

Westmalle, en Lise Conix, CEO van schoenen Torfs, uit hoe ook een bedrijf een 

vrijplaats kan zijn. Stefan Raevens getuigt vanuit zijn job in de brouwerij. 

IEDEREEN WELKOM! De infoavonden vinden plaats bij KOBA, Nooitrust 4 te 

Malle, op een boogscheut van de abdij, telkens van 19.30 u. tot 21.00 u.  

Deelnemen kost 10 euro/avond (drankje en versnapering inbegrepen), 25 euro voor de 

volledige reeks van 4 avonden. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. 

Inschrijven is noodzakelijk. 



Uitnodiging. 

Wij nodigen u graag uit op zondagnamiddag 7 december om 16u in de Sint 

Laurentius kerk van Oostmalle. 

Want dan ontmoeten het gemengd koor Salve uit Zoersel en nieuwkomers uit Fedasil 

Ranst elkaar muzikaal voor de tweede keer. 

Het wordt een zeer gevarieerde namiddag met invoelbare koorliederen die opgaan in 

heel andere muzikale sferen uit Afrika en het Midden-Oosten (soms ingetogen, soms 

aanstekelijk, soms dansbaar). 

 

 
 

De regie en compositie zijn in handen van enkele straffe namen. 

Dirk Proost is hoboist en componist.  

Dick Van der Harst, komt ons vervoegen (bandoneon-gitaar). Peggy 

Vanderbauwhede (cello), Guido Van der Veken (piano-orgel) en  

Jan Van Gassen (onvolprezen dirigent Salve) zijn onze steunpilaren. 

Jan De Cock, bezieler van velen en drijvende kracht achter Without Walls vzw, 

overziet het hele gebeuren. 

 

Zeer hartelijk welkom!! 

 

 

 



De mannen van de gemeente. 

Het is een uitdrukking die we in de Kempen opgepikt hebben.  Het gaat natuurlijk niet 

alleen om mannen.  Laat het ons op de “werkers van de gemeente” houden. 

We zien ze regelmatig verschijnen in de buurt van onze Sint-Pauluskerk.  De gronden 

worden beheerd door de Kerkraad (Kerkfabriek) en door de parochiale VZW Sint-

Pauluscentrum.   

Een parochie maakt deel uit van een ruimere gemeenschap en daarom zien we graag 

wandelaars, fietsers, honden, automobilisten die de bus willen nemen naar Antwerpen 

of Turnhout genieten van de omgeving.  Wij worden daarin gesteund door ons 

Gemeentebestuur. 

De mensen van de gemeente werken vaak buiten in weer en wind.  Op ijskoude 

winterdagen hebben ze natuurlijk een warme thermos bij.  Maar als er een activiteit is 

in het Zaaltje vragen we hen binnen.  Enkele minuten binnen kunnen zitten met een 

verse koffie, we vinden dat ze dat verdienen.  Idem op snikhete zomerdagen.  We 

hebben geen airco in onze parochie.  Een deur openzetten zodat ze gebruik kunnen 

maken van een ijskast, het zijn kleine gebaren waarmee banden geschapen worden. 

 

 

 

Vandaag waren ze er weer.  Veegwagens haalden herfstbladeren op en deponeerden die 

op de parking aan de kerk.  Verrassend hoe snel en efficiënt alles gebeurd.  Toch een 

kleine bezorgdheid want volgende zaterdag is er een uitvaart en dan hebben we graag 

alles netjes.  Een babbeltje.  Geen probleem.  Dat komt in orde. 

We zijn echt dankbaar dat we zo goed met onze Gemeente kunnen samenwerken.  Die 

samenwerking zit op alle “échelons”.  Onze parochie werkt uitsluitend op vrijwilligers.  

Een duwtje in de rug is dan altijd welkom.   



Niet vergeten!! 

150 jaar Ravel, een concert met Stefan Willems, viool, Erik Claeys, piano. 

Wanneer za 29 november 2025  20uur 
Prijs   € 12,00    voorverkoop - 10,00 euro 

Waar:  CC Alice Forceville  Sint- Jozeflei 26 , 2390 Westmalle.  

 

Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op zondag 7 december.   

Opgelet!! Zondag 30 november is het de 5e zondag van de maand.  Er is dan 

geen viering in de Sint-Pauluskerk. 

 

- woensdag 19 november 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 20 november.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 22 november.   

                          11u. Uitvaart van Carlos De Reu 

                          18u. Gebedsviering.  

- zondag 23 november. 

                         11u.  Gebedsviering. 

- maandag 24 november. 

                         1u30.  Kaartnamiddag. 

- woensdag 26 november 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 27 november.   

                         19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst 

- zaterdag 29 november.  

                         11u. Gebedsviering. Intentie: overleden koorleden 

- Maandag 1 december 

      13u30.  Kaartnamiddag  

- Woensdag 3 december  

                          14u.  Kring 12. 

- donderdag 4 december.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers.  Voorbereiding Kerst 

https://maps.google.com/maps?q=Sint-%20Jozeflei%2026%20,%202390%20Westmalle


- zaterdag 6 december 

      16u. Kring 12 

      18u.  Gebedsviering met naamopgave van onze vormelingen.  

- zondag 7 december. 

                         11u.  Gebedsviering. 

- maandag 8 december. 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- woensdag 10 december.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 11 december.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst 

- zaterdag 13 december 

      18u.  Eucharistieviering. 

 

- maandag 15 december 

                          13u30.  Kaartnamiddag. 

      19u30. Parochieteam. 

 

Tot volgende keer!! 

 

 


