
Brieven aan Sint-Paulus     januari 2026   1902 

Verder getuigde Johannes: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen 

en Hij bleef op Hem rusten.  Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om 

met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien 

neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf 

gezien en ik heb getuigd:  Deze is de Zoon van God.' 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen 

In onze Sint-Pauluskerk (Sint-Pauluslaan 2, Malle) zijn er vieringen: 

- elke zaterdag om 18u. 

- de 1e zondag van elke maand om 11u.   

 

 

 

 



Gebedsintentie van onze Paus. 

Heer Jezus, levend Woord van de Vader, in U vinden wij het licht dat onze stappen 

leidt.  

Wij weten dat het menselijk hart rusteloos leeft, verlangend naar betekenis, en dat 

alleen uw Evangelie het vrede en vervulling kan schenken. Leer ons om U elke dag in 

de Schrift te beluisteren, ons te laten aanspreken door uw stem, en onze beslissingen te 

onderscheiden vanuit de nabijheid tot uw Hart. Moge uw Woord voedsel zijn bij 

vermoeidheid, hoop in duisternis en kracht voor onze gemeenschappen. Heer, moge 

uw Woord nooit ontbreken op onze lippen of in ons hart — het Woord dat ons zonen 

en dochters maakt, broeders en zusters, leerlingen en missionarissen van uw 

Koninkrijk.  

 

 

 

Maak van ons een Kerk die bidt met het Woord, die daarop gebouwd is en het met 

vreugde deelt, opdat in ieder mens opnieuw de hoop op een nieuwe wereld geboren 

mag worden.  

Moge ons geloof groeien in de ontmoeting met U door uw Woord, dat ons van 

binnenuit beweegt om op de ander toe te gaan, de meest kwetsbaren te dienen, te 

vergeven, bruggen te bouwen en het leven te verkondigen. 

Amen. 



Kruisbeelden  deel 1 

Kruisbeelden in onze Sint-Pauluskerk, je vindt ze in alle maten en gewichten.  Groot, 

klein, licht en zwaar, figuratief, abstract en alles er tussenin.   

De meest figuratieve zijn die van de lijdende Christus.  Die werden gebruikt op Goede 

Vrijdag voor de Kruisverering.  Eén hangt aan de inkom  en één in de sacristie. 

 

 

Pater Rik Van Schil ontwierp het grote kruisbeeld dat vooraan in de kerk hangt.  Dit is 

de verrijzende Christus.  Het lijden, het kruis, is er nog wel, maar deze Jezus overstijgt 

de dood.  Met zijn armen wijd open nodigt Hij ons uit om met Hem op zoek te gaan 

naar meer dan het aardse.   

 

Wordt vervolgd. 



Uitnodiging 

 

 

Het koor Carpe diem organiseert deze wandeldag. 

Kinderen krijgen een kleine attentie als ze een kleurplaat ingekleurd komen afgeven. 

Inschrijven kan tot 22januari door een mailtje te sturen naar: 

carpediemmalle@gmail.com 

Zeker naam vermelden en hoeveel personen je wenst in te schrijven. 

 

 



Agenda.   

 

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op 1 februari.   

  

 

- woensdag 14 januari 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 15 januari.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

      20u30  Sint-Pauluskoor.  Algemene vergadering. 

- zaterdag 17 januari.   

                          18u. Gebedsviering.  

- maandag 19 januari.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 20 januari.  

                         19u.  Charismatische vernieuwing. 

- woensdag 21 januari 

                          14u.  Kring 12. 

- donderdag 22 januari.  

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 24 januari. 

                          18u. Gebedsviering.  

 

- woensdag 28 januari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 29 januari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 31 januari 

                          16u.  Voorbereiding 1e communie. 

      18u.  Gebedsviering.  

- zondag 1 februari. 

                         11u.  Gebedsviering. 

                         12u.  Zondagsaperitief 

 

- maandag 2 februari. 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 



- woensdag 4 februari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 5 februari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 7 februari 

      18u.  Eucharistieviering. 

 

- maandag 9 februari 

                          13u30.  Kaartnamiddag. 

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 


