
Brieven aan Sint-Paulus     januari 2026   1903 

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:  

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.  

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid want hen behoort het Rijk der 

hemelen.  

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad 

beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.” 

 

 

 

Onze Lieve Vrouw en Marc Dessauvage. 

Wat hebben die twee met elkaar te maken?  

Marc Dessauvage is de architect van onze Sint-Pauluskerk.  Het ontwierp alles: het 

gebouw, het tabernakel, het altaar, de doopvont, de godslamp, het meubilair tot en met 

de banken.   



Binnenkort vieren we een feest voor Onze Lieve Vrouw, Maria-lichtmis.  We kregen 

recent deze foto’s, beelden over de lichtinval in onze kerk.  Licht, Maria, Marc, droom 

even weg bij deze beelden. 

 

 

 



Iedereen is welkom in de lichtmisviering; zaterdag 31januari om 18u. in onze Sint-

Pauluskerk.  Onze jeugd luistert deze viering mee op.   

Wil je een pannenkoekje mee eten, dat kan.  Best op voorhand een seintje geven, 

zodat we kunnen inschatten hoeveel mensen er komen.  Gewoon een antwoordje op 

deze mail en we zorgen ervoor.  sintpaulusmallezoersel@gmail.com  

 

Gedicht 

Het antwoord 

  
    Mijn ganse leven hebt Gij gezongen 

    dat ik uw schepsel ben 
    nu is het winter 

    en in opaken kristallen 
    van grijs neerslaande mist 

    hoor ik de stem 

    om mij te vertellen 
    en te vragen, kom 

    Ook al is ze zo machtig 
    en droomt de nevel haar immense kracht 

    ze klinkt in grote kwetsbaarheid 
    en wacht 

    het stille antwoord 
    geboren uit mijn geest 

    Ik geloof dat dit het voornaamste is 
    wat ik ooit heb geleerd 

    dat genade maar bestaat 
    omkranst door een beslissend ja 
                                                           L.L. 

 

 

mailto:sintpaulusmallezoersel@gmail.com


Vasten - digitale retraite. 

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde. 

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld “Licht dat leven geeft”, start op 
Aswoensdag (18 februari 2026) en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging 
om ballast los te laten, rust te vinden, ruimte te maken voor Gods aanwezigheid in je leven 
en Pasen intenser te beleven.  

De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via 

www.40dagenretraite.org  en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende 

gebedsmail. 

 

 

 

In memoriam Marc Buylinckx 

Op zaterdag 24 januari had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Marc 

Buylinckx.  Hij werd geboren te Westmalle op 13 september 1941 en overleed er op 

10 januari 2026.  

“Nonkel Marc, Je wereld was klein, maar diep. Dat je vroeger op slechts 10 meter van 

ons moeder woonde is geen toeval maar een bewuste keuze voor verbondenheid. De 

muren van je eigen huis waren gevuld met het zachte getik van je klokken. Je was een 

man die graag wist hoe laat het is, maar nooit haast had. 

Naast het tikken van de klokken, was er nog een geluid dat je hart sneller deed 

kloppen. Het geronk van een verbrandingsmotor van een mooie auto. Voor jou 

stonden auto’s symbool voor de perfecte balans tussen comfort en sportief rijgedrag. 

http://www.40dagenretraite.org/


In het dagelijkse leven zocht je graag je eigen weg.  De overgang van een 

kruidenierszaak in Antwerpen naar het bruisende nachtleven in Westmalle vormde de 

kern van je verhaal. De “Almadi-bar” was je eerste start waar je zelf ook maar al te 

graag op tijd en stond je Duveltje dronk. 

Maar je ambities reikten verder. Dit leidde tot de oprichting van een ware legende in 

het Kempense nachtleven; discotheek “ De Pepermolen”, waar je het vertrouwde 

gezicht was. Samen met je goede vriend Paul Geyskens  was “De Pepermolen” de plek 

in Westmalle waar je  jarenlang mensen samenbracht.  

Daarna vond je je  rust tijdens het overwinteren onder de Spaanse zon in “Calpe”. 

 

 

Toen de tijd wat langzamer tikte, was er ruimte voor wat echt telt. Het helpen van ons 

moeder in de broodjeszaak “Bocado” en het koesteren van het onderlinge contact 

kwam centraal te staan. De nabijheid van ons moeder was geen toeval, maar een 

ankerpunt in zijn bestaan, zijn steunpilaar waar hij altijd bij terecht kon en dat werd 

geapprecieerd.  

Hij had dan ook niet liever dat iedereen overéén kwam. Ook de vriendschap met zijn 

goede vriend Paul was onvervangbaar. Na het tragische verlies van Paul, zocht hij zijn 

eigen weg in de rust. Nu zijn zij weer herenigd.  

Nonkel Marc je was een nonkeltje met een eigen karakter. Een eenvoudig man van 

weinig woorden maar die zei waar het op stond.“ De brombeer” heeft plaatsgemaakt 

voor een broer die er echt wil zijn. Hij wil helpen, de banden aanhalen en het contact 

dat jarenlang misschien vanzelfsprekend was, nu echt voeden. 

Bedankt nonkel Marc voor de 84 mooie jaren, de stoel blijft leeg bij ons moeder maar 

in ons hart blijf je voortbestaan.” 

In gebed vertrouwen we Marc toe aan Ons Heer.   



Agenda.   

 

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op 1 februari.   

  

 

- woensdag 28 januari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 29 januari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 31 januari Onze Lieve Vrouw Lichtmis 

                          16u.  Voorbereiding 1e communie. 

      18u.  Gebedsviering met onze jeugd. 

      19u.  Pannenkoeken in het Zaaltje.  

- zondag 1 februari. 

                         11u.  Gebedsviering. 

                         12u.  Zondagsaperitief 

- maandag 2 februari. 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 3 februari. 

                         14u.  Ontmoeting. 

- woensdag 4 februari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 5 februari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 7 februari 

      18u.  Eucharistieviering. 

 

- maandag 9 februari 

                          13u30.  Kaartnamiddag. 

- woensdag 11 februari 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 12 februari.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 14 februari.   

                          18u. Gebedsviering.  



- maandag 16 februari.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 17 februari.  

                         19u.  Charismatische vernieuwing. 

- woensdag 18 februari 

                          14u.  Kring 12. 

- donderdag 19 februari.  

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 21 februari. 

                          18u. Gebedsviering.  

- maandag 23 februari.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

                         14u30.  Parochieteam 

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 

 


