
Brieven aan Sint-Paulus     februari 2026   1904 

Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw 

broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst 

met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. 

 

 

Vasten 

 

Vrijwilligers zorgen elke vastenperiode voor een opstelling achteraan in de kerk: 

symbolen, teksten, aanmoedigingen om te bezinnen…..  In de volgende vastenperiode 

bouwen zij week na week aan een weg met 12 stapstenen.  Laat je inspireren.   

 

Aan toekomst bouwen - vrede en gerechtigheid - gebeurt stap voor stap. Niet pardoes. 

Zoals de exodus naar bevrijding veertig jaar duurde, zo gaan we veertig dagen 

geduldig op weg naar Pasen. 

 

Symbolisch plaveien we daarvoor twaalf stapstenen, één of twee per week, die ons op 

weg zetten naar dat samenleven in vrede en gerechtigheid. 

 

 
 



Waarom ‘twaalf’ stenen? 

12 verwijst naar de twaalf leerlingen.  En Jezus’ keuze voor ‘twaalf’ gaat terug op het 

twaalf stammen van Israël, de zonen van aartsvader Jakob. Zij vormen de basis voor 

het Israëlitische volk volgens de Bijbel. 

 

Hieruit groeide het twaalfstammenverbond.  Dat verbond legt de gelijke verdeling van 

de macht onder de twaalf juridisch vast. Het garandeert een samenleving op basis van 

gelijkheid, vrede en gerechtigheid. 

De twaalf stammen van het godsvolk, zijn door Jezus universeel - katholiek, over de 

hele wereld – geworden, ongeacht nationaliteit, kleur, afkomst, religie 

 

... Het is een visioen, een project waaraan Jezus tot in zijn dood trouw is gebleven, ook 

nadat het door Judas werd verraden. 
 

 

Verkiezing Kerkraad 

Een Kerkraad houdt zich bezig met het materiële luik van de erediensten.  Het kan 

over kleine zaken gaan, zoals de aankoop van kaarsen of houtskool.  Maar ook 

belangrijkere onderwerpen komen aan bod.  Zo is onze Kerkraad eigenaar van het 

Kerkgebouw en de grond errond.  Recent werden alle ramen vervangen en werd de 

verwarmingsinstallatie vernieuwd.   

Onze Kerkraad werkt nauw samen met het bisdom Antwerpen en met de gemeenten 

Malle en Zoersel. 

Om de 3 jaar wordt de helft van de Kerkraad verkozen.  Een mandaat duurt 6 jaar.   

 

Deze verkiezingsprocedure is nu bezig.  Er werd een oproep gedaan voor kandidaten.   

Erik Bruyndonckx, Harry Portier, Stefan Willems en Rik Wyffels hebben hun 

kandidatuur ingediend. Nu volgt een periode (14 dagen) waarin mensen bezwaar 

kunnen indienen tegen één of meerdere kandidaten.  Daarna volgt de definitieve 

aanstelling.   



Naast deze officiële kandidaten zijn er nog mensen die belangstelling getoond hebben 

en die willen meewerken met onze Kerkraad, zonder daarom een mandaat op te 

nemen. 

Aan al deze mensen en aan iedereen die meebouwt aan het geloofsleven in onze 

gemeenschap, hartelijk dank.   

 

In memoriam Rudi Janssens 

Op zaterdag 7 februari had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Rudi 

Janssens.  Hij werd geboren te Antwerpen op 18 april 1969 en overleed te Malle op 28 

januari 2026. 

Lieve Rudi,  Vandaag nemen we afscheid van jou. Bijna twintig jaar was je deel van 

onze leefgroep, en in al die jaren heb je een diepe indruk nagelaten. Voor velen was je 

meer dan een bewoner: je was een vaste waarde, een vriend, iemand die er 

gewoon altijd was.  

 

Vanaf dag één was je grote fan van K3 en de Power Rangers. Elke avond stond je voor 

de televisie, klaar om je show te geven. Je wilde gezien worden, en terecht. Je speelde 

scènes na, vol overgave, en bracht leven in huis.  

 

 
 

En dan waren er nog “je kindjes”: de lintjes en riemen die je overal verzamelde. Je 

legde ze zorgvuldig over je bed, droeg ze gedrapeerd rond je nek en babbelde ermee 

alsof het je grootste schatten waren.  

 

Rudi, je liefde voor lekker eten en drinken zullen we ook nooit vergeten. Etenstijd was 

jouw favoriete moment van de dag. Wat kon je genieten van lekkere bokes en van een 

goed tasje koffie.  

 

We nemen afscheid met een hart vol herinneringen, met dankbaarheid voor alles wat 

jij ons gaf: je lach, je streken, je warmte. Nu ben je weer bij je ma’ke. Twee handen op 

één buik waren jullie altijd.  

Rust zacht, lieve Rudi.  

Je zit voor altijd in ons hart. 💙  



Oude wolvin 
  

   Ik kan het niet geloven 

   dat mijn grimassen nu 
   slechts herinnering zijn 

   van een jong verleden 
   Ik kan het niet geloven 

   dat ik 
   als een oude wolvin 

   mij terugtrekken zou 
   het hoofd naar de grond gebogen 

   de eenzaamheid in 
   Ik kan het niet geloven 

   dat sommige dingen 
   verworden zijn 

   voor ik ze heb geproefd 
   Ik zal het niet geloven 

   dat voorgewende wijsheid 

   slechts bezinksel is 
   neerslag van vroegere strijd 

   dat een schicht slechts van neerwaarts bestaan 
   nu toekomst heet van last en pijn 

 

 
 
   Kijk niet weg gij die naast mij staat 

   en nog uw voeten in sterkte plant 
   want bedekt door een smeulende vlam 

   gloeit nog steeds 
   schoonheid, kracht en waardigheid 

   en diep, diep van binnen een heldere schaterlach 
                                                                                          L.L. 
 

 

 



 

 

 



Soep voor Broederlijk Delen.   
 

In deze vastenperiode denken we aan mensen in moeilijkheden.   

 

Op 7 maart staat de kruisoplegging van onze vormelingen gepland. 

Wij zorgen dat weekend voor de soepverkoop ten voordele van Broederlijk Delen. 

 

De soep kan dan besteld worden  

- via mail : veerlesimons@telenet.be 

- telefonisch : 0477 24 48 05 

- met briefjes.  Die kunnen gewoon in de brievenbus van het pastorietje gestoken 

worden. 

Er kan besteld worden t.e.m. de 4de maart. 

  

Er is keuze uit de volgende soepjes: -kervelsoep -paprikasoep -juliennesoep -italiaanse 

pompoensoep -tomatengroentesoep met balletjes -erwtensoep. 

  

 
 

De soep wordt in soepemmertjes (1 liter) verkocht na de viering van 18u. op zaterdag 

7 maart. 

1 liter soep kost 7,5 euro. 

  

Na de viering organiseren we een gezellig moment, waar iedereen een tasje/ kommetje 

soep met brood kan eten en iets kan drinken, waar we de bestelde soep verkopen en 

waar iedereen, die vergat soep te bestellen of te weinig bestelde, nog emmertjes soep 

kan kopen. 

  

Natuurlijk is iedereen daar van harte welkom. 

 

 

mailto:veerlesimons@telenet.be


Vasten en de Goede Week in onze Pastorale Eenheid hh. Martha en Maria 

Naast de gewone diensten biedt onze Pastorale Eenheid een aantal vieringen aan 

in de vastenperiode: 

- Aswoensdag, 18 februari, 2 eucharistievieringen met aswijding 

o Om 9u in de kerk van Sint-Antonius 

o Om 19u in de Sint-Laurentiuskerk van Oostmalle. 

- Gezamenlijke ziekenzalvingen 

o Op dinsdag 24 februari om 14u30 in Woonzorgcentrum De Dennen 

o Op zaterdag 6 maart om 14u. in de Sint-Martinuskerk te Westmalle 

- Palmwijdingsvieringen met eucharistie 

o Op zaterdag 28 maart om 18u. in de Sint-Pauluskerk Malle 

o Op zondag 29 maart om 10u30.  in de kerk van Sint-Antonius. 

- Witte donderdag, 2 april, om 19u in de kerk van Sint-Antonius 

- Goede vrijdag, 3 april,  

o om 15u. kruisweg aan de Sint-Pauluskerk Malle 

o om 19u. kruisverering in de kerk van Sint-Antonius 

- Paaszaterdag, 4 april, paaswake om 20u30 in de kerk van Sint-Antonius 

- Pasen, 4 april, eucharistievieringen om 

o 9u  in de Sint-Elisabethkerk te Zoersel 

o 9u in de Sint-Laurentius van Oostmalle 

o 9u in de Sint-Martinuskerk van Halle 

o 9u in de Sint-Martinuskerk van Westmalle 

o 11u in de kerk van Sint-Antonius 

o 11u in de Sint-Pauluskerk van Westmalle. 

Iedereen is overal van harte welkom. 

 

 



Agenda.   

 

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op 1 maart.   

  

 

 

- woensdag 11 februari 

                          14u.  Kring 12 

                          20u.  Vergadering bestuur Sint-Pauluskoor. 

- donderdag 12 februari.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 14 februari.   

                          18u. Gebedsviering.  

- maandag 16 februari.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 17 februari.  

                         19u.  Charismatische vernieuwing. 

 

- donderdag 19 februari.  

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 21 februari. 

                          18u. Gebedsviering.  

- maandag 23 februari.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

                         14u30.  Parochieteam 

- woensdag 25 februari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 26 februari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 28 februari 

      18u.  Gebedsviering. 

- zondag 1 maart. 

                         11u.  Gebedsviering. 

                         12u.  Zondagsaperitief 



- maandag 2 maart. 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 3 maart. 

                          19u30.  Vergadering VZW. 

- woensdag 4 maart.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 5 maart.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 7 maart 

       9u.  Koordag Sint-Pauluskoor 

      16u.   Voorbereiding 1e communie 

      18u.  Eucharistieviering met kruisoplegging van onze 

vormelingen. 

      19u.  Soep ten voordelen van Broederlijk delen 

 

- maandag 9 maart. 

                          13u30.  Kaartnamiddag. 

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 

 


