
Brieven aan Sint-Paulus     februari 2026   1905 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht 

hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van 

gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd 

glanzend als het licht.  

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam 

het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed, dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier 

drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” 

 

 

 

Sint-Paulus koor: een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuw geluid 

In 2025 vierde het Sint-Paulus koor zijn 60e verjaardag, en dat mocht geweten zijn! In 

een zeer geslaagd  jubileumconcert toonde het koor dat het na zestig jaar nog altijd 

springlevend is, én klaar voor de toekomst. 

We geven jullie hierbij graag een inkijk in onze werking én het programma dat we 

voorbereiden. 

In het Sint-Paulus koor is inspraak geen ijdel woord.  Elk jaar is er een algemene 

ledenvergadering, zo ook dit jaar.  Op 15 januari kregen de leden een overzicht van de 

activiteiten en een financieel verslag van het afgelopen jaar, met dank aan resp. Lut 

Janssens en Inge Dilen-Dergent.  Dit jaar waren er ook bestuursverkiezingen.  De 

ploeg bestaande uit Christine Langenaeken, Lut Janssens (secretaris), Inge Dergent 

(penningmeester), Stefan Willems (dirigent), Erik Claeys (begeleider), Paul Somers, 

Ria Lambert, Luc Dilen, Guido Rotthier werd versterkt met de komst van Marleen 

Moens; Christine Langenaeken werd gekozen als voorzitter. 



Openstaan voor nieuwe ideeën, luisteren naar mekaar (en niet alleen als zanger), het 

plezier van samen muziek te maken, samen werken aan nieuwe projecten, de 

voldoening van een mooi resultaat… dat is de kracht van ons koor! 

Tijden veranderen, en het Sint-Paulus koor heeft zich altijd goed kunnen aanpassen.  

Onder het voorzitterschap van Luc De Roeck verschoof de focus van het opluisteren 

van de zondagsmis naar ‘projecten’: de kerkelijke hoogdagen zoals Pasen, Kerstmis… 

maar ook concerten.  Zo heeft het koor de corona-periode goed overleefd.   

 

Ook nu gaat het koor soepel om met veranderingen: gezien in de pastorale eenheid 

beslist werd om de weekendviering op zaterdagavond in de Sint-Pauluskerk te houden, 

zal (een beperkt gezelschap van) het koor niet meer zingen op zondag maar wel in de 

zaterdagavond viering.  Dit was voor de ‘oudgedienden’ geen evidente beslissing.  

Degenen die willen en kunnen zijn nog steeds welkom op de 1e zondag van elke 

maand. 

 

Tot slot laten we u graag weten wat we voor u bij de komende kerkelijke feestdagen in 

petto hebben:  

- Op zaterdag 29 maart tijdens de Palmwijdingsviering brengt het koor muziek, 

van onder meer Gabriel Fauré. 

- Op zondag 5 april verzorgen we de muziek in een feestelijke Paasviering met 

delen uit de Tangomis van de Argentijnse componist Martin Palmeri en de 

Messiah van Georg Friedrich Händel.   

- Op kerstdag 25 december krijgt de viering een modern muzikaal kleedje.  Wat 

het precies wordt, kunnen we nog niet verklappen; de definitieve keuze moet 

nog gemaakt worden. 

En niet te vergeten: ondertussen werken we ook nog aan een passieconcert met als 

hoofdmoot het Requiem van Gabriel Fauré, dat zal doorgaan op zondag 28 februari 

2027 in onze Sint-Pauluskerk.   

Een nieuw bestuur, een nieuw elan, iedereen heeft er een goed gevoel bij.   

Zin om mee te zingen?  We vragen geen speciale voorkennis.  Graag zingen en een 

gezonde dosis enthousiasme zijn meer dan voldoende.  Een mailtje naar 

sintpaulusmallezoersel@gmail.com  en we bezorgen u graag alle informatie.   

mailto:sintpaulusmallezoersel@gmail.com


Pompen of verzuipen  vastenbrief van onze Bisschop 

 

“Wat is het minst populaire woord uit de veertigdagentijd? Ik ben bijna zeker dat het 

‘bekering’ is. Als we dat woord eruit konden halen, zou de vasten sympathieker ogen. 

Dat is echter moeilijk. Op Aswoensdag zegt de priester, terwijl hij ons tekent met een 

askruisje: ‘Bekeer u en open uw hart voor het evangelie’. Die woorden zijn niet lukraak 

gekozen, integendeel. Het zijn de eerste woorden van Jezus toen hij in Galilea aan zijn 

openbaar optreden begon. Zo sprak hij de mensen aan: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk 

van God is op handen. Bekeer u, en open uw hart voor het evangelie’ (Mc 1, 15). We 

beginnen de veertigdagentijd met een Jezus-woord. Alsof hijzelf plots voor ons staat en 

ons aankijkt. 

 

Zijn er sympathieke of begrijpelijke kanten aan de veertigdagentijd? Ongetwijfeld. 

Minder eten bijvoorbeeld: minder snoep, minder frisdrank, minder tussendoortjes, 

minder alcohol, minder smeuïg vlees of vettige worst, minder roken … Je gezondheid 

kan er enkel baat bij hebben. Vasten als een gezondheidskuur.  

 

Of de oproep tot solidariteit en Broederlijk Delen. Ook die is best nodig en begrijpelijk. 

Hoe onrechtvaardig zit de wereld niet in elkaar! Rijkdom en armoede zijn bijzonder 

onrechtvaardig verdeeld. De enen verdrinken in wat anderen moeten missen. Een 

jaarlijkse oproep tot meer solidariteit en rechtvaardigheid is nog maar normaal. Of nog: 

wat extra tijd voor stilte, bezinning en gebed. Ook dat klinkt best verantwoord. We 

hollen onszelf voorbij, rennen van de ene afspraak naar de andere, laten ons leiden 

door de thema’s van de dag, nemen de opinies van anderen over…, maar wie ben ik dan 

nog? Zolang ik niet opnieuw met God alleen kan zijn, hebben anderen het stuur van mijn 

leven in handen. Kortom: goede redenen genoeg, om van de veertigdagentijd een 

boeiende tijd te maken. 

 

Blijft dan nog dat nare woord  ‘bekering’ over. Bekering gaat niet over ‘even anders’, 

maar over ‘grondig anders’. Niet over een kleine bocht, maar over een omkeer van 180 

graden.  Geen omkeer bij de anderen, maar een omkeer in mezelf of onder onszelf. Bij 

die ‘bekering’ horen nog andere minder leuke woorden zoals schuld erkennen, berouw, 

vergeving en verzoening, een biechtgesprek. Woorden die ‘houtsnijden’, omdat ze 

het menselijke leven raken in zijn diepste vezels en zijn taaiste pezen.  



En toch. Uitgerekend die ‘nare woorden’ dragen een ongekende kracht in zich. Ze gaan 

over pompen of verzuipen. Ze dragen niet enkel een kracht van verandering in zich, 

maar ook een kracht van wedergeboorte. Ze staan voor de dood of voor het leven. 

Alleen wie door een echte bekering ging, weet wat een wedergeboorte kan betekenen.  

De verhalen zijn legio. Een geredde mens wil niet terug naar voordien.  Naar de 

verslaving, de onverantwoordelijkheid, de ontrouw of de oppervlakkigheid van 

vroeger.  Zoals een vrije vogel niet terug wil naar zijn oude kooi. Tenzij het noodlot 

opnieuw toeslaat. Bekering kijkt vooruit naar Pasen. En dus zegt Jezus: ‘Bekeer u, en 

open uw hart voor het evangelie’. 

 

 

 

Ondertussen laten de eerste lentebloemen al hun kopje zien.  Ze groeien zich een weg 

naar boven, naar het licht en naar de vrijheid.  Ik wens u een gezegende 

veertigdagentijd, te beginnen met het askruisje op Aswoensdag.” 

 

+ Johan Bonny 

Bisschop van Antwerpen 

 

Ziekenzalving 

De ziekenzalving is een sacrament voor mensen die ziek zijn, 
voor mensen die voor een moeilijke periode staan, 

voor alle mensen die er bewust voor kiezen om eens  
– vroeg of laat – 

hun leven in geloof en vertrouwen in Gods handen te leggen. 
Het sacrament geeft hoop, kracht, moed en troost. 



In de parochie Sint-Martinus Westmalle, 
kan iedereen uit onze Pastorale Eenheid en het wenst, 
aansluiten bij de gemeenschappelijke ziekenzalving, 

die doorgaat op vrijdag 6 maart 2026 om 14 uur in de kerk. 

 

 

 

LIJNEN VAN GELOOF: Een creatieve ontmoeting in de Sint-Elisabethkerk 

Zin om de stilte van de kerk op een nieuwe manier te beleven? In maart nodigt de 

Pastorale Eenheid H. Martha & Maria je uit voor een bijzonder kunstproject: ‘Lijnen 

van Geloof’. 

Vaak zoeken we naar woorden om uit te drukken wat ons raakt of wat ons geloof voor 

ons betekent. Soms zeggen beelden echter meer dan woorden. In dit traject laten we 

de vertrouwde ruimte van de Sint-Elisabethkerk in Zoersel ons gidsen. Onder de 

deskundige artistieke begeleiding van Johan Truyen laten we houtskool vertalen wat 

er in de stilte op ons toetreedt. 

Wat mag u verwachten? We starten de ochtend met een warm onthaal en een korte 

inleiding. Daarna volgt een periode van vrij schetsen in de kerk.  

Na het creatieve gedeelte sluiten we af in de pastorij voor een moment van gesprek 

en bezinning onder begeleiding van pastoor Bart Goossens. 

Praktisch:              Wanneer: Zaterdag 14 en 28 maart 2026, van 9:00u tot 12:30u.     

Locatie: Sint-Elisabethkerk, Zoersel.    Deelname: Gratis.       Meebrengen: 

Houtskool, pastelkrijt of donkere stiften en minstens twee grote vellen papier. 

De plaatsen zijn beperkt om de rust en de kwaliteit van het gesprek te bewaken. 

Schrijf u dus tijdig in! 

       Inschrijven: Via Philippe op 0469 15 65 30. 

We kijken ernaar uit om samen met u de schoonheid van het goddelijke in lijnen te 

vatten. 



 

Tapori nodigt u uit. 

 

 

 

 

 



Agenda.   

 

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op 1 maart.   

  

 

- woensdag 25 februari.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 26 februari.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- Vrijdag 27 februari 

      10u. Uitvaart van Jozef (Jos) Van De Walle. 

- zaterdag 28 februari 

      10u.  Uitvaart van Bert De Prins 

      18u.  Gebedsviering. 

- zondag 1 maart. 

                         11u.  Gebedsviering. 

                         12u.  Zondagsaperitief 

- maandag 2 maart. 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 3 maart. 

                          19u30.  Vergadering VZW. 

- woensdag 4 maart.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 5 maart.   

      13u.  Bezoek architecten La Chambre Horta 

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 7 maart 

       9u.  Koordag Sint-Pauluskoor 

      16u.   Voorbereiding 1e communie 

      18u.  Eucharistieviering met kruisoplegging van onze 

vormelingen. 

      19u.  Soep ten voordelen van Broederlijk delen 

 

- maandag 9 maart. 

                          13u30.  Kaartnamiddag. 



- woensdag 11 maart 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 12 maart.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 14 maart.   

                          18u. Gebedsviering.  

                          19u.  Concert voor Tapori 

- maandag 16 maart.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 17 maart.  

                         19u.  Charismatische vernieuwing. 

                         19u30.  Parochieteam 

- woensdag 18 maart 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 19 maart.  

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 21 maart. 

                          18u. Gebedsviering.  

- maandag 23 maart.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

                         14u30.  Parochieteam 

 

 

Tot volgende keer!! 

 

 


