
Brieven aan Sint-Paulus     maart 2026   1906 

Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 

“Gelooft ge in de Mensenzoon?” Hij antwoordde: “Wie is dat Heer? Dan zal ik in Hem 

geloven.” Jezus zei hem: “Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt.” Toen zei Hij: 

“Ik geloof, Heer.” En hij wierp zich voor Hem neer.  

En Jezus sprak: “Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-

zienden zouden zien en de zienden blind worden.” 

 

 

Drones rond onze kerk. 

Dagboek van een parochie woensdag 18 februari, aswoensdag. 

De paaskaars is geleverd.  Er staat  nog niets op maar dat gaat veranderen.  We mogen 

ze naar Ingrid brengen en zij zal er (weer) een prachtig kunstwerk van maken.  

Hartelijk dank Ingrid. 

Paula en George komen elke dag de kerk openen en sluiten.  Als ik hen over de 

paaskaars vertel, blijkt dat ze Ingrid heel goed kennen.   

Twee jonge architectuurstudenten uit Brussel, Joaquim en Achille, komen naar onze 

kerk kijken.  Schitterende gasten.  Vanaf het eerste ogenblik is er een goed contact.  Ze 

bekijken onze kerk van binnen en van buiten, nemen foto’s.  Hun interesse druipt 

ervan af.  Je voelt het architectuur is hun leven, hun passie en dit gebouw met alle 

deuren open… ze genieten ervan.  Maar hun interesse beperkt zich niet enkel tot het 

gebouw.  Ze stellen honderd vragen over de godslamp, de vasten, het zaaltje, ….. 

Een vraagje: “Mogen we beelden maken met een drone?”  Nu is mijn interesse 

gewekt.  Ik heb een voorstelling van een drone, maar die is totaal fout.  Het is een 

piepklein dingetje dat in een sacoche past, een joystick.  Je sluit alles aan op je gsm en 

je bent vertrokken.  Je ziet het ding vertrekken maar binnen de kortste keren is het uit 



het zicht verdwenen.  Op de gsm zie je onze kerk vanuit hoeken die je je nooit had 

kunnen inbeelden.  Andrea en Dirk passeren. Ze nemen een kijkje op de drone-

beelden.  Tegelijk komen we te weten dat Brussel hun lievelingsstad is.   

De architectuurmensen zijn verrast door de verhoudingen in het dakbeeld.  Niemand 

zou daarvan vroeger wakker gelegen hebben, maar ook hier wordt weer bevestigd wat 

wij vermoedden: Marc Dessauvage, de architect van onze kerk, was een visionair, hij 

zag dingen die tientallen jaren later eeuwigheidswaarde blijken te hebben.   

Ik zie andere dingen.  Op het dak liggen leidingen en ligt rommel.  Die leidingen zijn 

er voor elektriciteit en geluid, niet mooi, wel nuttig.  De rommel, we zullen aan de 

glazenwassers vragen om die weg te nemen.  

 

 

Een parochie, er komen inderdaad niet veel mensen naar de missen, maar een 

parochieleven is zoveel meer.  “Waar twee mensen of meer verenigd zijn, daar ben Ik 

in hun midden”.  Dat voelde je weer eens.  Bedankt Paula, George, Ingrid, Luc, 

Joaquim, Achille, Andrea, Dirk en iedereen die van deze wereld een zaaaalige plaats 

wilt maken.   

 

 

In memoriam Jos Van De Walle. 

Op vrijdag 27 februari had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Jos Van De 

Walle, weduwnaar van Marie-Louise Vissenberg.  Hij werd geboren te Westmalle op 4 

augustus 1938 en overleed te Zoersel op 21 februari 2026. 



“Ik had het leven lief 

De mensen en de dieren 

De Zeeën en rivieren 

De bergen en de dalen 

De warme zonnestralen 

En valt het doek dan dicht 

Nog even op het leven 

Een laatste glas geheven 

Ik had het leven lief. 

 

 

 

In gebed leggen we Jos nu in de handen van Ons Heer.   

 

In memoriam Bert De Prins. 

Op zaterdag 28 februari had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Bert De 

Prins, weduwnaar van Maria Hufkens.  Hij werd geboren te Westmalle op 10 

september 1935 en overleed er op 18 februari 2026. 

Op een leeftijd der zeer wijzen 

is het leven stilletjes ontglipt. 

Met jou sterft een generatie, 

met jou verdwijnt de goede oude tijd. 



Maar jij blijft in ons hart, 

in onze herinnering. 

Jij bent een stukje van onze geschiedenis. 

 

 

 

 Zonder naam 
  

          O wezen, Gij hebt geen naam 

          In U wordt gedragen 
          de kleinste bloem 

           de grootste planeet 
          het " zijn" van alles 

          van ieder ding 
          En buiten U geen hemel 

          geen aarde 
          Ik zie U en voel U 

          zo kalm 
          zo zonder vorm 

          en geen gestalte 
          maar liefdeslicht 

          en oneindige rede 

          doorsijpelt iedere molecule 
          van ons bestaan 

          Gij hebt geen naam 
          oneindig ver 

          oneindig dichtbij 
                                             L.L. 



Vieringen Goede Week en Pasen. 

In onze Sint-Pauluskerk beginnen we de goede week op 

- Zaterdag 28 maart om 18u.  Dan is er een eucharistieviering met 

Palmwijding. Het Sint-Pauluskoor brengt in deze Passieviering aangepaste 

muziek,, onder meer van Gabriël Fauré en wordt daarbij ondersteund door 

orgel, hoorns en viool.   

- Op Goede Vrijdag, 3 april, hebben we om 15u. een kruisweg aan de kerk. 

- Met Pasen, 5 april, is er om 11u. een Paasviering.  Het Sint-Pauluskoor 

luistert die feestelijk op met muziek van Palmeri en Haendel. 

Onze Pastorale Eenheid zorgt daarnaast voor volgende vieringen: 

Op zondag 29 maart, Palmzondag eucharistie zijn in de kerk Sint-Antonius om 11u.. 

 

De diensten van het Paastriduüm gaan allemaal door in de kerk van Sint-Antonius 

Witte Donderdag 2 april 2026 om 19u  

Goede Vrijdag 3 april 2026 om 19u 

Paaswake 4 april 2026 om 20u30 

 

Paaszondag 5 april 2026  

Eucharistievieringen  

om 9u Sint-Laurentius Oostmalle  

om 9u Sint-Martinus Halle  

om 11u Sint-Antonius Zoersel  

 

 

 
 

 

 



Uitnodigingen. Warm aanbevolen. 

 

 

 

Kisi  

Kinderen en jongeren die door muziek, woord en dans vertellen over Gods liefde voor 

ons allemaal.Met een 60-tal kinderen en jongeren brengen we dit jaar, voor de eerste 

maal in Vlaanderen, de sprankelende familiemusical Emmaüs. 



Samen met de “Emmaüsgangers” neemt Jezus ons mee in de heilsgeschiedenis, van 

het scheppingsverhaal tot de bekende Bijbelverhalen van Abraham, Mozes, David,... 

stap voor stap, scène na scène, wordt het plan van een vader die op zoek is naar zijn 

kinderen en hen wil redden ons geopenbaard in Christus. Een lach en een traan 

verzekerd - deze musical laat geen hart onberoerd! 

Na een succesvolle avant-première in november, volgen nog twee voorstellingen in 

2026 

- Zaterdag 11 april om 14:00 Feestzaal Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, 

Heverlee 

- Zondag 12 april om 15:00 Rabboenizaal, Hoogstraten Antoon de Lalaingstraat 3, 

Hoogstraten 

Eerste communicanten en vormelingen krijgen een gratis ticket!! 

Voor verdere informatie en tickets kan je terecht op kisivlaanderen.be  E-mail: 

kisi.vlaanderen@gmail.com 

We hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen! Men zegge het voort! 

 

 

 

Tickets via de website of 0484/31 87 61 (Tinne Pauwels-Floren) 

VVK tot 5 april: Volwassene (+16) 12 euro, Kind (4-15) 6 euro, Kind (0-3) gratis 

Na 5 april en ADK: Volwassene (+16) 15 euro, Kind (4-15) 8 euro, Kind (0-3) 
gratis 

Deuren om 14:30. Parkeermogelijkheid bij de zaal. 

Na de voorstelling is er de gelegenheid tot napraten bij een drankje. We kijken 
er naar uit jullie te ontmoeten! 

 

 



Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is op 5 april om 12u.  

  

 

- woensdag 11 maart 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 12 maart.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- vrijdag 13 maart 

                          10u.  Uitvaart Frans Teunkens 

- zaterdag 14 maart.   

                          18u. Gebedsviering.  

                          20u.  Concert voor Tapori 

- maandag 16 maart.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 17 maart.  

                         19u.  Charismatische vernieuwing. 

                         19u30.  Parochieteam 

- woensdag 18 maart 

                          14u.  Kring 12 

- donderdag 19 maart.  

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 21 maart. 

                          9u. Kerkraad 

                          18u. Gebedsviering.  

 

- maandag 23 maart.  

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- woensdag 25 maart.   

                          14u. Kring 12. 

- donderdag 26 maart.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- zaterdag 28 maart 

                          16u.  1e communicanten 

                          18u.  Eucharistieviering met palmwijding. 



- maandag 30 maart. 

                         Kerkkuis 

                         13u30.  Kaartnamiddag. 

- dinsdag 31 maart.   

      12u. Ontmoeting. 

      20u. Sint-Pauluskoor bestuursvergadering 

- woensdag 1 april.   

      14u. Kring 12. 

- donderdag 2 april.   

      8u.  Kerkkuis 

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Pasen. 

- vrijdag 3 april.  Goede vrijdag  

      15u. Kruisweg. 

- zondag  5 april. Pasen 

      11u.  Plechtige eucharistieviering 

      12u.  Aperitief in het Zaaltje 

       

 

Tot volgende keer!! 

 

 


