
Brieven aan Sint-Paulus     april 2026   1909 

'Ik ben de goede herder', zei Jezus. 'Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar 

een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek 

en gaat ervandoor – het zijn zijn schapen niet!  

Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij 

kent en Ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. 

  

 

 

Joseph Claude Zambo, een goede herder 

Ik ben afkomstig uit het bisdom Ebolowa, in het zuidwesten van Kameroen. Op 21 

augustus 2004 werd ik tot priester gewijd.  

MISSIONARIS  

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in het missionaire. Die interesse ligt zelfs aan 

de basis.van mijn priesterroeping. In eerste instantie zou ik immers intreden bij de 

paters pallotijnen, de gemeenschap van het apostolisch leven. Hoewel ik later besloot 

toch een priester van het bisdom te worden, heeft de missionaire geest me nooit 

verlaten. Ik ben dan ook heel blij om nu werkzaam te zijn in België. 

HERDER  

Hier kan ik me ten volle ontpoppen tot goede herder. Ik streef hartelijke contacten na 

met de mensen in mijn parochies. We maken allemaal deel uit van hetzelfde Godsvolk. 

We zijn allemaal broeders en zusters. En als herder mag ik een boeiend parcours met 

hen afleggen. De ene keer is dat in de kindercatechese, de andere keer mag ik met 

jonge koppels en gezinnen op weg. Ik probeer ook voldoendetijd vrij te maken voor 

zieken en ouderen. Dan ontmoeten we elkaar in onze menselijke kwetsbaarheid.  



KENNIS  

Dat ‘op weg gaan’ zit ingebakken in onze Kerk. We zijn immers altijd samen onder 

weg. De evangelisatie is bijgevolg ook een continu proces, dat beperkt zich niet tot één 

bepaald moment in de geschiedenis. Laten we daarbij de permanente vorming van 

priesters en andere mensen met een kerkelijke verantwoordelijkheid niet vergeten. Ook 

bij hen zie ik soms minder kennis van de Kerk en het geloof, terwijl dat zo belangrijk 

is om anderen mee op weg te nemen naar een doorleefd geloof.  

 

 

 

SACRAMENTEN  

In zo’n geloofsleven gaat het om meer dan sacramenten alleen. Enerzijds staren 

sommige mensen zich blind op het ver minderde aantal communicanten of 

vormelingen bijvoorbeeld. Terwijl dat niets wilt zeggen over de gelovigheidsgraad van 

een samenleving. Maar anderzijds zijn ook nog veel mensen vragende partij voor 

sacramenten terwijl ze onvoldoende kennis hebben van het geloof. Hun geloof is er 

soms zelfs Één zonder overtuiging. Daarom moeten we onze benadering van deze 

mensen durven herbekijken. We moeten weer plaatsmaken voor de heilige Geest, 

zodat we kunnen werken aan een levende en gelovige Kerk. Ga je mee op weg? 

Bron. Catechesehuis. 

 

 

 

 



In memoriam Hedwig Daems. 

Op woensdag 15 april had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Hedwig 

Daems, weduwe van Fred Oostra.  Hedwig en haar familie zijn met hun 

vrijwilligerswerk en inzet goede bekenden in onze parochie.  Zij werd geboren te 

Brecht op 8 april 1947 en overleed te Westmalle op 8 april 2026. 

 

 

 



In memoriam Adriaan (Jaan) Christiaensen 

Op vrijdag 10 april had in onze Sint-Pauluskerk de uitvaart plaats van Adriaan 

Christiaensen, weduwnaar van Celine Bats.  Hij werd geboren te Minderhout op 13 

september 1935 en overleed te Westmalle op 1 april 2026.   

“Als oudste in een gezin van 12 moest hij al vroeg mee helpen op de boerderij van zijn 

ouders, eerst in Minderhout, later in Schilde.  

Ten gevolge van het vroege overlijden van zijn ouders kreeg hij al snel de 

verantwoordelijkheid over de boerderij maar ook over het gezin.  

 

Later zou hij het leven op de boerderij inruilen voor een plaats achter het stuur van een 

vrachtwagen.  

Op 3 juli 1968 huwde hij met Celine en vestigden zij zich in Wijnegem.  

Ondertussen was ook dochter Hilde geboren en in 1971 maakte zoon Johan het gezin 

compleet.  

Toen het autorijden wat moeilijker ging, kozen ze ervoor een beetje verder te trekken 

met de busreizen van Verhoeven. Dit bracht hen tot in Oostenrijk, Frankrijk, Italië. Tot 

2 keer toe bezocht het koppel Lourdes.  

Hoewel Adriaan het boerenleven vaarwel had gezegd, hield hij er thuis lange tijd een 

grote moestuin op na.  

Al dat harde werken op het veld en in de tuin liet zijn sporen na. Op latere leeftijd 

kreeg hij dan ook veel last van rugpijn en werd het steeds moeilijker om die moestuin 

te onderhouden.  

Na een ziekenhuisopname kon Jaan niet meer naar huis gaan.  In 2022 volgende dan 

het afscheid van zijn echtgenote. Jammer genoeg werd Jaan meer en meer 

hulpbehoevend een verhuisde hij naar een zorgafdeling.” 

In gebed vertrouwen we Jaan toe aan Ons Heer.   



Uitnodigingen 

Niet vergeten!!  Op zaterdag 25 april om 20u15 organiseert Neos een concert in onze 

Sint-Pauluskerk. 

Zangers en actrice Tiny Bertels en pianist Aaron Wajnberg vertolken een 

liederencyclus van Schubert: Winterreise.   

 

 

Ishimwe Melodia Foundation i.s.m. OKRA Westmalle  nodigen u uit t.v.v. 
project ‘Hirwa Kibondo’ op 

 

3de Burundese maaltijd 
Zondag 31 mei 2026, 12-16u 

Sint-Martinus parochiecentrum Sint-Jozeflei 27 Westmalle 
 

aperitief 
sambusa (wrap) met rundvlees of groenten 

kippenboutjes of vegetarische balletjes 
koude groentjes met yoghurtsausje en bakbananen 

 

 
 
Tussen 14u en 16u: speciaal Burundi drummers met  dans en muziek  
 

Inschrijven kan tot 16 mei bij Jean en Virginie Mbonimpa: jmbonimpa@yahoo.fr; 

0465/38.46.38 of Vinus Bleyen: vinusennora@skynet.be, 0470/21 67 05 
 

Vermeld het aantal volwassenen (vlees/veggie) & aantal kinderen (vlees/veggie) en het uur waarop je 
tussen 12-14u komt eten 
€25 volwassenen - €12,50 kinderen tot 12 jaar – betalen ter plaatse(cash of payconic) 

 
Burundese producten zoals koffie en thee, kleurrijke kledij, houtsnijwerk, gevlochten manden en 
schalen, zullen te koop aangeboden worden. 
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Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand. De volgende keer is zondag 3 mei.  

  

- donderdag 23 april.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- vrijdag 24 april.   

                          12u. Voorbereiding concert Neos. 

                          18u. Voorbereiding 1e communie 

- zaterdag 25 april. 

                          11u.  1e communieviering. 

                          18u.  gebedsviering 

                          20u15.  Schubertconcert Neos. 

- donderdag 30 april.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 2 mei.   

      18u. Gebedsviering. 

- zondag  3 mei. 

      18u.  Gebedsviering 

      12u.  Aperitief in het Zaaltje 

       

- woensdag 6 mei.   

                          20u. Bestuur Sint-Pauluskoor. 

- donderdag 7 mei.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 9 mei.   

                          18u. Eucharistieviering.  

- woensdag 13 mei.   

                          19u30. Parochieteam.  

- donderdag 14 mei. Ons Heer Hemelvaart 

                         11u. Hemelvaartviering 

                         19u45.  Repetitie Sint-Pauluskoor.  Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 16 mei. 

                          18u. Gebedsviering. 



- dinsdag 19 mei. 

                           19u.  Charismatische vernieuwing 

 

Tot volgende keer!! 


