
Brieven aan Sint-Paulus     mei 2026   1911 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats.  Plotseling 

kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar 

zij gezeten waren was er vol van. 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van 

hen neerzette. 

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde 

talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. 

 

 

 

Levende Rozenkrans. 

Een rozenkrans, ook wel paternoster genoemd, is een gebedssnoer.  De term 

‘rozenkrans’ is afgeleid van een middeleeuws gebruik dat bestond uit het plaatsen van 

een rozenkroon op de beelden van de Maagd Maria. 

De rozenkrans is een hulpmiddel bij het bidden van het rozenkransgebed. Het gebed 

bestaat uit het bidden van het Onze Vader (zestienmaal) en het Weesgegroet 

(honderddrieënvijftigmaal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. 

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van 

Jezus overwogen. 



Mei is de Maria-maand.  De rozenkrans is het gebed bij uitstek voor Maria. In onze 

streek hebben mensen zich verenigd rond dit gebed.  Hun naam:  “Levende 

Rozenkrans”.   

Elke dag bid elk lid een deel.  Zij komen ook samen om te bidden.  Volgende keer is 

dat op 

Maandag 25 mei om 20u aan de  

Leegstedekapel (Hoek Geurtsestraat en Leegstede te Oostmalle) 

U bent van harte uitgenodigd.  Iedereen is welkom. 

 

 

Mariagebed. 

Jij die geloofd hebt dat aan jou vervuld zou worden wat je vanwege de Heer was 

toegezegd. 

Jij, beeld en hart van het geloof van de Kerk. 

Jij die ons in Kana gezegd hebt: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ en wat leeg en 

opgebruikt was 

werd plots teken van volheid en overvloed. 

Leer ons vandaag in het oude én nieuwe Europa met jou te geloven in het oeroude 

visioen van vrede: dat mensen elkaars taal verstaan en elkaar opbouwen en dragen, 

verdrukking opgeheven, het recht van de kleine erkend. 

Leer ons, net als jij, ontvankelijk worden voor de werking van Gods Geest om vandaag 

hier te doen wat gedaan kan worden voor de komst van je Zoon, zijn rijk van vrede en 

gerechtigheid voor heel onze wereld. 

 

 



Kruisbeelden  deel 3 

Kruisbeelden in onze Sint-Pauluskerk, je vindt ze in alle maten en gewichten.  Groot, 

klein, licht en zwaar, figuratief, abstract en alles er tussenin.   

Naast figuratieve en abstracte zijn er nog de beelden waarbij de Christusfiguur meer 

gesuggereerd dan afgebeeld wordt.  De invulling wordt aan onze verbeelding 

overgelaten.   

 

De beelden hierboven worden gebruikt bij de begroeting tijdens uitvaarten.   

In deze categorie hoort ook het kruisbeeld, ontworpen door Marc Dessauvage, de 

architect van onze kerk.  Dit kruisbeeld staat in de sacristie.  In het koor van onze kerk 

zijn drie uitsparingen in de grond, waarin een paal kan geplaatst worden.  Het kruis 

past daar bovenop.  Naar gelang van de gelegenheid kan men het kruis zo op de 

gepaste plaats zetten, bv. bij een doopsel, dicht bij de doopvont. 

 

 



Uitnodiging 

 

 

 

Niet vergeten 

Op zondag 31 mei om 16u in de Sint-Martinuskerk te Westmalle brengt het koor 

Salve: 

afwisselende barokmuziek door koor, solisten en instrumenten. 

met de breekbaarheid van het leven als rode draad. 

 

 



Agenda.   

Onze kerk is elke dag open van 9u. tot 16u30 (zaterdag tot 19u) voor persoonlijk 

gebed of een stiltemoment.  

Vieringen.  Elke zaterdag om 18u.  De 1e zondag van elke maand om 11u. 

Het Zaaltje is open voor het aperitief op feestdagen en op de eerste zondag van 

elke maand na de mis van 11u.. De volgende keer is dat met Pinksteren 24 mei.  

       

- donderdag 21 mei.   

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- vrijdag 22 mei. 

                          10u. Uitvaart van mevr. Arlette Van Hullebusch 

- zaterdag 23 mei. 

                          14u. Doopplechtigheid. 

                          18u.  gebedsviering 

- zondag 24 mei. Pinksteren 

                           11u. Pinksterviering 

                           12u. Zondagsaperitief in het Zaaltje 

 

- maandag 25 mei. 

                          20u.  Leven rozenkrans aan de Leegstedekapel van Oostmalle. 

- donderdag 28 mei.   

      19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 30 mei.  

                           9u. Kerkraad.  

      18u. Gebedsviering. 

 

- donderdag 4 juni.  

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 

- zaterdag 6 juni.   

                          18u. Eucharistieviering.  

                          20u. Concert Carpe diem 

- zondag 7 juni. 

                           11u. Gebedsviering 

                           12u. Zondagsaperitief in het Zaaltje 

 

- dinsdag 9 juni.  

                          14u. Ontmoeting. 

- donderdag 11 juni.  

                          19u45. Repetitie Sint-Pauluszangers. Voorbereiding Kerst. 



- zaterdag 13 juni.  

                          10u. VZW Sint-Pauluscentrum vergadering  

                          18u. Eucharistieviering.  

 

- dinsdag 16 juni.  

                          19u. Charismatische vernieuwing. 

 

Tot volgende keer!! 

 


